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VLUCHTELINGEN EN VREDE 
 
Deze twee met elkaar samenhangende thema’s maken een belangrijk deel 

uit van deze Kerk-Krant. De 700 Syrische vluchtelingen die naar  
Eindhoven komen, worden welkom geheten door Piet van Rijn (pagina 6). 

Augustinus houdt ons voor dat het delen van vrede ons allen rijker maakt 
(pagina 10). 

 

Op 9 november wordt tijdens de eucharistieviering de kerkwijding van de 
St. Jan van Lateranen en daarmee van alle kerken herdacht. Een actueel 

thema in het licht van de toekomst van veel kerkgebouwen, de 
Augustijnenkerk in het bijzonder. Joost Koopmans zal tijdens deze viering 

zijn verrassende kijk op dit feest laten schijnen. 
 

Op de pagina’s 8 en 9 vindt u een beschouwing van Jacinta Speijer over 
de recente gezinssynode. Deze bijdrage belicht hoe de Kerk antwoorden 

probeert te vinden op de vragen van vandaag over huwelijk en gezin. 
Dolf van der Linden vertelt op pagina 4 over de laatst gehouden 

bezinningsbijeenkomst van de augustijnen en op pagina 5 treft u 
informatie aan over de sprekers van het debat van 8 november in onze 

kerk met het thema Zorg voor elkaar. Wat hebben we ervoor over? 
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COLOFON 

 
Doelstelling 
De Kerk-Krant is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De Kerk-

Krant is primair bedoeld als informatiemedium over alle activiteiten die er 

in en rond de kerk plaatsvinden. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als 
bindmiddel tussen kerk en gemeenschap enerzijds en tussen de leden van 

de gemeenschap onderling anderzijds.  
De Kerk-Krant biedt een podium aan de leden van de gemeenschap en 

andere geïnteresseerden om te schrijven over onderwerpen die de 
Augustijnenkerk of de Kerk in het algemeen raken. 

 
Redactie  

Joost Koopmans 
Jacinta Speijer 

Dolf van der Linden 
Frans Savelkouls 

 
E-mailadres redactie 

frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

 
Web-site Augustijnenkerk 

www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 
 

Adres Augustijnenkerk 
p/a Klooster Mariënhage 

Augustijnendreef 15; 5611CS Eindhoven 
Rector: pater Joost Koopmans OSA 

Telefoon: 06-53362781  
 

Bankrekening Augustijnenkerk 
NL 35 INGB 0001 085790 ten name van Augustijnenklooster Mariënhage 

Eindhoven onder vermelding Paterskerk of Augustijnenkerk. 

 
Elektronische toezending 

Indien u prijsstelt op toezending van de Kerk-Krant per mail, dan gelieve 
dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie. 

 
Volgende aflevering   

De eerstkomende editie van de Kerk-Krant verschijnt op 7 december 
2014. Sluitingsdatum voor kopij is 28 oktober 2014. 

 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te korten of 
anderszins redactioneel te bewerken. 
Het copyright berust bij de auteurs van de bijdrage. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Heilig-Hartkerk.jpg
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LITURGIEKALENDER NOVEMBER 2014 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Zondag 9 november: Kerkwijding van de St. Jan van Lateranen

Aanvangstijd: 10.00 uur

Lezingen: Ezechiël 47 en Johannes 2, 13-22

Voorganger: Joost Koopmans

Koor: Schola

De St. Jan van Lateranen in Rome is de hoofdkerk van de christenheid.

In de wijding van deze kerk vieren we ook de wijding van ons eigen

kerkgebouw. Maar hoe valt dit feest in een tijd dat veel kerken

worden gesloten?

Zaterdag 16 november: 33e Zondag door het jaar

Aanvangstijd: 10.00 uur

Lezingen: Spreuken 31 en Matteüs 25, 14-30

Thema: "Vertrouw op eigen kunnen"

Voorganger: Piet Stikkelbroeck

Koor: Musica Sacra

Zondag 23 november: Christus Koning

laatste zondag van het kerkelijk jaar

Aanvangstijd: 10.00 uur

Lezingen: Ezechiël 34 en Matteüs 25, 31-46

Thema: "Onvoorwaardelijke liefde"

Voorganger: Wim Sleddens

Koor: Schola

Zondag 30 november: 1e zondag van de Advent

Aanvangstijd: 10.00 uur

Lezingen: Jesaja 63 en Marcus 13, 33-37

Thema: "Vol verwachting uitzien"

Voorganger: Joost Koopmans

Koor: Samenzang

In deze tijd van het liturgisch jaar gaat het over waakzaamheid. Het lange 
wachten op de wederkomst van de Heer dreigde in de dagen van Matteüs in een 

zalig nietsdoen te ontaarden. De vroege kerk had dus een werkzaam geloof 

nodig. Ook in de laatste eeuwen lag het accent van het geloof in een ‘voor waar 
houden hetgeen geopenbaard is.’ Maar dat is een versmalling van het volledige 

bijbelse geloven. Dat houdt in: vertrouwen, overgave en doen. Tegenwoordig 
horen we in de kerken weer terecht de volle bijbelse betekenis van geloven in 

oneliners als: ‘geloven moet je doen’ en ‘geloven is een werkwoord’.  
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BERICHTEN UIT DE AUGUSTIJNSE GEMEENSCHAP 
 

door Dolf van der Linden osa 

 
Inspirerende teksten 

Zoals al vaker in deze kolommen is geschreven, houden wij als gemeenschap enkele 
keren per jaar een eigen interne bezinningsdag. Hierbij zijn alleen onze eigen 

medebroeders en zusters monialen aanwezig. 
Op 14 oktober was er geen spreker uitgenodigd om ons bij te praten over 

interessante onderwerpen uit Kerk en wereld. Deze keer spraken wij uit onszelf. De 
leiders van deze dag waren mevrouw Betty Morel, hoofd van de pastorale dienst van 

de Archipel en pater Paul Clement. Zij hadden ons gevraagd om na te denken over 
de vragen wat bezielt mij, wat maakt mijn leven de moeite waard en wil je de 

antwoorden op deze vragen met elkaar delen. Ons was gevraagd om persoonlijke 
teksten te zoeken die ons op scharnierpunten van ons leven hadden geïnspireerd. 

  
We zochten in onze persoonlijke archieven en dagboeken naar de teksten die 

destijds uit ons hart kwamen en die tot richtsnoer van ons leven waren geworden. 

Het was een grote verrassing om deze zeer persoonlijke woorden van elkaar te 
mogen horen. Als je zo je professie, je ambt en je geloofsontwikkeling verwoordt, 

ben je op een dieper niveau met elkaar in contact dan wanneer je theoretische 
beschouwingen houdt. Vanzelfsprekend werden ook moeilijke situaties en 

teleurstellingen niet verbloemd. De idealen die uit oude teksten spraken, werden op 
een wonderlijke manier ook nieuw leven ingeblazen.  

In onze interne bezinningsdagen zoeken wij naar evenwicht tussen theorie en 
praktijk. U merkt dat op 14 oktober het accent op de praktijk van het leven lag.  

 
Na deze bezinning werden tijdens een feestelijke maaltijd alle jubilea van onze 

medebroeders en –zusters van dit jaar herdacht. Pater Clement weet dan zijn 
persoonlijke felicitaties aan ieder in zeer gezellige liederen samen te vatten. 

We kunnen terugkijken op een mooie augustijnse gemeenschapsdag. 
 

Martijn Schrama 70 jaar 
Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van pater 

Martijn Schrama wordt de jarige op 14 november 
een liber amicorum aangeboden waarin dertien 

vrienden beschouwingen geven over Augustinus. 
 

Martijn Schrama leverde een belangrijke bijdrage 
aan het wetenschappelijk onderzoek naar de 

middeleeuwse theologiegeschiedenis en de 
geschiedenis van de augustijnenorde. Om zijn 

leven en zijn werk te eren, willen de dertien 
vrienden hem dit boek aanbieden. 

 

Tot 10 november is het boek voor € 20,00 te 
bestellen via klooster Marienhage. Daarna bedraagt 
de prijs € 29,95 bij de boekhandel. 
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ZORG VOOR ELKAAR, WAT HEBBEN WE ERVOOR OVER? 

 
Op 8 november vindt in de Augustijnenkerk onder bovenstaand motto een 

debat plaats over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. In onze 
vorige Kerk-Krant heeft u daarover een folder aangetroffen. Onderstaand 

een nadere kennismaking met de sprekers en hun organisaties 
 

  
 

  

 

Marie-Louise Vossen is lid van de Raad van Bestuur 

van GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven). 
GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met 

bijzondere psychiatrische problemen. Alle zorg en 
ondersteuning zijn erop gericht dat iemand zo goed 

mogelijk kan meedoen aan de maatschappij. GGzE wil 
behandeling en zorg leveren die tegemoet komt aan de 

bijzondere kwetsbaarheid van mensen met focus op de 
menselijke kant van de zorg, zoals een vriendelijke 

bejegening, veel service en een grote keuzevrijheid.  
 

Wethouder Lenie Scholten heeft met WIJeindhoven 

een stevig vernieuwende beweging in gang gezet op het 
gebied van zorg en welzijn: er wordt meer gekeken naar 

wat je wel kunt, dan naar wat je niet kunt. Er komen 
forse bezuinigingen aan. “Maar,” benadrukt Scholten, 

“met de omslag die we maken, zijn die op te vangen. En 
de omslag zal wat mij betreft niet ten koste gaan van 

mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.” Het is 
wenselijk om de sociale basis zo sterk te maken, dat 

mensen voldoende bagage hebben om zelfredzaam te 
zijn 
 

 

 

Kees Scheffers is recent gepensioneerd als staflid van 
het Centrum Ontmoeting in Levensvragen  (COiL) in 

Nijmegen. Het COiL wil het geestelijk welzijn bevorder-
en, zingeving stimuleren en isolement helpen voor-

komen, door mensen met elkaar in contact te brengen 
en een netwerk op te zetten van vrijwilligers die mensen 

thuis bezoeken. COiL biedt scholing aan professionals in 
wonen, zorg en welzijn om hen beter toe te rusten voor 

cliëntvragen over zingeving en spiritualiteit. Daarnaast 

vraagt het COiL nadrukkelijk aandacht voor 
levensvragen. Het COiL is er voor iedereen, ongeacht 

religie of levensovertuiging. 
 

Gespreksleider Maarten Klomp is huisarts te Eindhoven. 
Daarnaast is hij in diverse bestuurlijke functies actief 

binnen de huisartsengeneeskunde.  
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VLUCHTELINGEN IN ONZE STAD 
 

Een dezer dagen zullen 700 Syrische vluchtelingen hun intrek nemen in de 

Orangerie te Eindhoven. De samenwerkende kerken in onze stad zullen hen 
in een op handen zijnde brief van harte welkom heten en beloven hen te 

helpen waar nodig. Als Augustijnenkerk willen wij door onze Adventsaktie 
een steentje bijdragen aan de opvang van deze vluchtelingen. Hieronder 

plaatsen wij de brief die Piet van Rijn, één van onze kerkgangers, schreef 
voor de lezers van het Eindhovens dagblad.  

 
Er komen 700 asielzoekers aan de rand van onze wijk wonen. Gezien de reacties van 

een aantal mensen –er waren er zelfs die hun mening met een spandoek duidelijk 
meenden te moeten maken- heb ik de indruk gekregen, dat zij niet goed in staat zijn 

zich in te leven in de situatie waarin de vluchtelingen zijn komen te verkeren. 
 

In 1978 was ik de eerste huisarts in deze wijk en heb dus alles meegemaakt vanaf 
de geboorte van de wijk. (Ik mocht ook vele geboorten leiden van nieuwe 

wijkbewoners…). Tot aan mijn pensionering in 2012 heb ik mijn werk met veel 

plezier en overgave gedaan en ook nu nog op de huisartsenpost. In 2000 heb ik een 
fundamentele keuze gemaakt in mijn carrière: het verlaten van het prachtige 

gezondheidscentrum op de Fransebaan om te gaan werken voor asielzoekers, die in 
Beatrixoord en later ook in Veldhoven werden gehuisvest. Het was niet gemakkelijk 

om afscheid te nemen van “mijn patiënten”. Bij mijn afscheid werd mij het duidelijk 
hoe dankbaar mensen waren, dat ik er al die jaren voor hen geweest was, maar 

OOK werd duidelijk hoeveel mensen er waren die er begrip voor hadden dat ik hen 
verliet om voor asielzoekers te gaan werken. Dat heeft mij heel veel deugd gedaan. 

Ik weet dan ook zeker dat er een zwijgende meerderheid is in onze wijk, die wel 
degelijk de noodzaak inziet om deze mensen humaan te benaderen, na alles wat zij 

hebben meegemaakt. 
 

Vanuit mijn achtjarige ervaring op het asielzoekerscentrum, weet ik als geen ander 
wat het voor mensen betekent om huis en haard te verlaten, op de vlucht, alle bezit 

en status verloren.  

Nachtmerries, waardoor men niet durfde te gaan slapen, herbelevingen bij het horen 
van een ambulance of het zien van een mes, kinderen die weer in bed gingen 

plassen, vroegen waar hier de schuilkelders waren, bij het overkomen van een 
vliegtuig onder de tafel kropen, het doelloos wachten, het niets nuttigs om handen 

hebben (werk is niet toegestaan – zelfs niet om achter een vuilniswagen te lopen, 
zoals een Afghaanse jongen vroeg “om wat terug te kunnen doen voor de 

Nederlandse samenleving”) Ik heb heel veel sterk getraumatiseerde mensen gezien, 
met littekens op hun lijf en ziel: vaders en moeders zoals in onze wijk met jonge, 

jongere en oudere kinderen, voor wie zij – net als wij – het beste voorhebben en 
vaak nog de enige zin is voor hun leven. Soms was het geloof nog hun houvast, 

soms hadden zij het bestaan van een God definitief verloren. Wat mij opviel was 
toch ook een sterke overlevingsdrang en een dankbaarheid voor een luisterend oor 

(naast de verzorging van de gezondheid het enige wat ik kon doen) Slachtoffers 
zeker, maar ook met een geschiedenis, met intelligentie, met een waardigheid, soms 

(geknakte) trots vanuit een “Wij-cultuur” in tegenstelling met onze “Ik-cultuur”; iets 

waar ik van geleerd heb en wat ik zeer ben gaan waarderen. 
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GLOW design 2014 ‘Stad in beweging’ 

Augustijnenkerk wordt hoogtepunt 

Van 8 tot en met 15 november 2014 staat Eindhoven weer volop in het teken 
van lichtkunstfestival GLOW. Thema van de negende editie is ‘Stad in beweging’. 

Zo’n vijftig kunstenaars bieden met lichtinstallaties, -sculpturen, -projecties en 
performances de toeschouwers een verrassend nieuwe kijk op de stad. GLOW 

Eindhoven is gratis toegankelijk en trok vorig jaar maar liefst 520.000 bezoekers. 
 

Nieuw tijdens de komende editie van GLOW is de speciale voorstelling 
Transcedent Flow van Casa Magica in de Augustijnenkerk. Symmetrische, 

kleurrijke patronen glijden horizontaal en in een rustig tempo over de wanden en 
gewelven, volledig geïntegreerd met de architectuur van de kerk en haar vele, 

decoratieve details. De beelden worden harmonieus begeleid door muziek van 
Leon Boëllmann, Samuel Barber en Olivier Messiaen.  

Voor deze speciale voorstellingen bedraagt de toegangsprijs €4,00. De kaarten 
zijn verkrijgbaar via gloweindhoven.nl.  

 

 

Als je de mensen persoonlijk ontmoet, gaan ze voor je leven, zullen ze niemand 
angst inboezemen; integendeel! Ik hoop van harte dat men deze mensen 

verwelkomt in de Nederlandse  en zeker Brabantse traditie van gastvrijheid. Ik 
heb uitgerekend dat het alleen al wat de Achtse Barrier betreft 1 asielzoeker is 

op 8 woningen.’ Dat is toch niet teveel voor ons dacht ik zo. 
 

Piet van Rijn, huisarts. 
 

http://www.gloweindhoven.nl/website/glow/glow.php?OPId=63
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Buitengewone bisschoppensynode oktober 2014 
 

Kerkvergadering over pastorale problemen met betrekking tot huwelijk en 
gezin 

 

Jaar van het gezin 

Het jaar 2014 is door de wereldkerk in Rome uitgeroepen tot ‘Jaar van het gezin’. De 
Verenigde Naties in New York hebben tegelijkertijd voor dit thema gekozen. 

Wereldwijd wordt opgeroepen om zorg, liefde, het samenleven en de veiligheid 
binnen het gezin centraal te stellen. Momenteel leven wij in een overgangsperiode 

waarin het gezinsleven complex en kwetsbaar is. Huwelijk en gezin kunnen 

toenemend onder druk komen te staan. Er is een groeiende afstand tussen enerzijds 
huwelijk en gezin en het dagelijkse leven (de praktijk) en anderzijds de kerkelijke 

leer. Mensen verlangen van de Kerk dat zij haar leer en de pastorale invulling 
hiervan dichter bij de geleefde praktijk brengt. Daarnaast heeft men behoefte om 

ondersteuning te ontvangen (van de Kerk) bij het positioneren van het gezin te 
midden van de huidige, complexe maatschappelijke ontwikkeling. De bestaande 

christelijke visie op het gezin is momenteel voor velen niet verzoenbaar met hun 
dagelijkse leven. Deze thematiek ligt paus Franciscus na aan het hart. 
 

Centrale zorg   

Volgens het Tweede Vaticaans Concilie doet de Kerk er goed aan, steeds opnieuw ‘de 
tekenen van de tijd’ te onderzoeken, te beluisteren, te begrijpen, te interpreteren en 

te beoordelen in het licht van het goddelijk Woord. Het ziet er naar uit, dat paus 
Franciscus bereid is andere accenten te leggen om de kloof tussen leer en praktijk te 

overbruggen teneinde met de Kerk verbonden te blijven. Uit ervaring weet de paus, 
dat de kerk niet zozeer groeit door mensen te bekeren, maar juist door aantrekkelijk 

voor hen te zijn.  
 

Buitengewone bisschoppensynode  

In oktober vond de buitengewone bisschoppensynode over deze thematiek in Rome 
plaats. Een brede vertegenwoordiging van de Kerk heeft hier aan deelgenomen. Voor 

het eerst in de geschiedenis namen ook een aantal echtparen deel als 
ervaringsdeskundigen. De zorgvuldige discussie nam twee weken in beslag. Concrete 

onderwerpen die de westerse wereld het meest bezighouden zijn: 
samenlevingsvormen anders dan het huwelijk, toegang tot de communie voor 

hertrouwde echtgescheidenen en homoseksualiteit. Voor de Afrikaanse landen spelen 
hele andere problemen: polygamie, magie, het overerven van echtgenotes en 

armoede in families. Na een plenair debat is er een stemming gehouden over alle ter 
tafel gekomen kwesties zoals (hertrouwen na) echtscheiding, samenlevingsvormen 

anders dan het huwelijk, toegang van gescheiden hertrouwde katholieken tot de 
sacramenten. Andere onderwerpen waarover gestemd werd betroffen: armoede, 

uitbuiting van mensen, de migratie, vervolging van de christenen, mensenhandel en 
gedwongen prostitutie. Verder stonden een betere begeleiding naar het kerkelijk 

huwelijk, aangepaste vormen van gezinspastoraat en betere communicatie met de 

gelovigen op de agenda.  
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Einddocument 
Het eindverslag werd met de uitslagen van alle stemmingen vrijgegeven aan de 

verzamelde wereldpers omwille van de transparantie, die van het grootste belang 
werd gevonden. De persvoorlichter van het Vaticaan benadrukte dat het alleen een 

werkdocument betreft, maar geen definitief standpunt. De wereldwijde 
bisschoppenconferenties kunnen zich de komende tijd hiermee voorbereiden op de 

gewone gezinssynode in 2015. Uit het rapport blijkt, dat er geen consensus bestaat 
over hertrouwde gescheidenen, ongehuwd samenwonen en homoseksualiteit. De 

conclusies van de internationale pers beperkten zich tot enkele selectief gekozen 
knelpunten. Deze waren niet representatief voor het brede totaalpakket aan 

onderwerpen. Deze berichtgeving werd wereldwijd overgenomen. Binnenkort 
verschijnt de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke tekst van het 

slotdocument. Deze kan bijdragen aan een evenwichtiger beeldvorming over de 
opbrengst van en conclusie over de synode.  
 

Slottoespraak  

    Tot besluit sprak de paus over het belang van de synode: het samen op weg gaan, 

vanuit de verscheidenheid in eenheid. Hij wees ook op een aantal valkuilen. Samen 
op weg gaan is immers een reis van mensen, waarbij onderweg momenten ontstaan 

van ontmoediging, spanningen en verleidingen. De verleiding tot vijandelijke 
onbuigzaamheid en het zichzelf insluiten in het geschreven woord binnen de wet zijn 

hier voorbeelden van. Ook noemde hij de verleiding van de destructieve neiging tot 
goeiigheid, die uit naam van de bedrieglijke barmhartigheid de wonden verbindt 

zonder ze eerst te behandelen. Precies dit vormt een verleiding voor de 
wereldverbeteraars, de bekommerden, de vooruitstrevenden en de vrijzinnigen. Dit 

bestrijdt wel de symptomen maar niet de oorzaak. 
 

ER KOMT BEWEGING 

De synode maakt duidelijk dat de paus de kracht van de Geest weer wil 
teruggegeven aan de Kerk. Hij acht het beter om bezig te zijn met genade dan met 

de wet, met Christus in plaats van met de Kerk, met Gods woord in plaats van met 
de paus. De synode als oefening draagt bij aan besef, dat de kerk er is voor de 

mensen, en niet omgekeerd. Het is een aanloop om de kernwaarden van het geloof 
over te dragen in een christelijke leer, passend bij deze tijd.                                                                                                           

Met het werkdocument wordt de weg gewezen voor verdere studie en overleg.     
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  VREDE VERGROTEN DOOR HAAR 

MET ANDEREN TE DELEN 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Wie de vrede bemint, is te prijzen. Maar ondertussen kunnen wij hen die van 

geen vrede willen weten, beter tot vredelievende gevoelens brengen door te 
onderrichten en te zwijgen dan door hen te provoceren met scheldpartijen. 
 
De ware minnaar van de vrede is ook een minnaar van de vijanden van de 

vrede. Je maakt je immers niet kwaad op blinden, omdat je zelf het licht 
bemint. Je betreurt natuurlijk dat blinden het licht niet zien. Je weet immers wat 

een groot goed het licht is. En wanneer je dan vaststelt wat blinden moeten 
missen, twijfel je er geen ogenblik aan dat zij je medelijden verdienen. En heb 

je de middelen, de bekwaamheid of het geneesmiddel om te helpen, dan zul je 

hen eerder te hulp snellen dan hen te veroordelen. 
 

Zo moet ook iedere minnaar van vrede medelijden hebben met wie niet bemint 
wat u bemint en niet heeft wat u hebt. Wat u bemint is namelijk van dien aard 

dat u niet jaloers hoeft te zijn op een ander die het samen met u bezit. Wie 
samen met u de vrede bezit, vormt geen bedreiging voor uw bezit. 

In dat opzicht bestaat er een groot verschil met het bezit van materiële zaken. 
Daarin is het moeilijk om niet jaloers te zijn op de bezitter ervan. Misschien 

komt de gedachte bij u op om de landerijen die u bezit te delen met een vriend, 
zodat men uw welwillendheid zou prijzen en uw liefde ook in tijdelijke zaken zou 

blijken. Wilt u uw aardse bezit –bijvoorbeeld een landgoed, een huis of zoiets- 
delen met een vriend, dan deelt u dat met één persoon. U aanvaardt hem in uw 

gemeenschap en bent daar samen met hem blij om. Denkt u erover om een 
derde of een vierde persoon te aanvaarden, dan begint u uzelf al af te vragen of 

uw huis wel aan zoveel bewoners plaats biedt en of uw akker wel voldoende 

opbrengt om zoveel mensen te voeden. En u komt tot de slotsom dat er 
onmogelijk een vijfde person bij kan, dat een zesde persoon niet bij u kan 

inwonen en dat zo’n klein bezit nooit een zevende persoon kan voeden. Niet 
uzelf maar de beperktheid van uw bezit sluit anderen dus uit. 

Maar bemin de vrede, heb vrede, neem zoveel mensen in uw vrede op als u 
kunt, en uw vrede zal des te groter zijn naarmate ze met meer mensen wordt 

gedeeld. Een gewoon huis biedt geen plaats aan vele medebewoners, maar het 
huis van de vrede groeit naarmate het aantal bewoners groeit. (Sermo 357,1).  

 
 

        
 

door Aurelius Augustinus 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo
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Het product voor de maand november is: PASTASAUS. 
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

 
 
 

LEZERS WORDEN SCHRIJVERS 

 
De redactie van de Kerk-Krant nodigt haar lezers uit om schrijver te 

worden. 

 
De Kerk-Krant is niet van de redactie maar van alle mensen die van dichtbij of 

veraf deel uit maken van de gemeenschap van de Augustijnenkerk. De redactie 

vraagt daarom haar lezers om eens van deze uitnodiging gebruik te maken. 
Gemeenschap vormen doen we samen! 

Vertrouw uw gedachten eens aan het papier toe. Het kan gaan over een 
gedachte, een bespiegeling, een reactie op wat u in de Augustijnenkerk ziet of 

hoort, een herinnering, een bijzondere ervaring, een mening, over de toekomst, 
over het verleden, over uw kinderen, over uw ouders, over God, over geloven, 

kortom, over wat u bezig houdt. Het hoeft niet hoogdravend te zijn, misschien wel 
juist niet, maar gewoon een onderwerp dat ook voor anderen interessant kan zijn, 

of inspirerend of helpend.  
Ook als u denkt dat u geen schrijverstalenten bezit, aarzel niet om de pen of het 

toetsenbord te grijpen. De redactie wil u graag helpen bij het samenstellen van 
uw tekst. Schroom niet om met ons contact op te nemen.  

 
De redactie van de Kerk-Krant 

Joost Koopmans, Dolf van der Linden, Jacinta Speijer en Frans Savelkouls 
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur 
Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Franciscus vond juist in de 

geschapen wereld ( in Gods vrije natuur) God. We hoeven God niet zover te zoeken als 

we doorgaans denken. 

Datum: 7 november en 5 december 2014. Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u. 

Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, links van de 

Martinuskerk. Kosten: geen, behalve eigen consumpties. 

Programma: 14.00u. Inleiding vanuit een mystieke tekst uit de Franciscaanse traditie. 

14.30u. Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven; start Beukenlaantje, ’t  Hofke. 

15.30u. Nagesprek in Kerkwijkcentrum Tongelre. Leiding: Theo v.d. Elzen. 

Informatie/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611. 

Informatie: Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl tel.  0497-572804 

 

Lezing:'Thuiskomen bij jezelf' 
De verhalen over de Verloren Zoon en de zwerftochten van Odysseus laten zien dat we 

zoeken naar onze diepste bestemming. Dit soort verhalen laat zien dat die eerst 

gevonden wordt na vele omzwervingen en na ontheemd te zijn geraakt. In Tijdens deze 

zoektocht naar onze bestemming verliezen we vaak wat van waarde is. Er is een 

spirituele weg nodig om weer thuis te kunnen komen.  

Inleider: Ton Roumen, theoloog. Datum en tijd: Woensdag 3 december, 14.00u-16.00u. 

Plaats: Groene Zaal, klooster Mariënhage.  Info: elzen17@xs4all.nl tel. 0497-572804 

 

Film: Philomena 
Op woensdag 17 november wordt de film Plilomena gedraaid. Voorafgaand aan de film 

worden enkele thema's aangegeven. Na afloop is er gelegenheid om samen in gesprek te 

gaan over de film onder het genot van een drankje. Plaats: groene Zaal, Klooster 

Mariënhage. Tijd: 19.30u-22.00u. Kosten: € 4,- inclusief koffie, thee, frisdrank. 

Informatie: jdeklerk1946@gmail.com of 040-2112137 

 

Lezing: 'Mystiek en Franciscus van Assisi' 
Vanuit de aandacht voor de mystieke traditie kunnen we dieper doordringen tot de kern 

van de franciscaanse spiritualiteit. Dit kan ons helpen om een beter begrip te krijgen 

van wat mystiek inhoudt. Wat betekent dit dan voor mensen van vandaag?  Inleider: 

André Jansen, minderbroeder Franciscaan. 

Datum en tijd: 5 november, 14.00u.-16.00u. Plaats: Groene Zaal, klooster Mariënhage. 

Kosten: € 7,-  

Informatie: Theo v.d. Elzen, elzen17xs4all.nl tel. 0497-572804. 

 

Wies Kleene 
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