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PAASTIJD

De Paastijd duurt vijftig dagen lang (de vijftigste dag is Pinksteren). De
paaskaars brandt: teken van de verrezen Heer in ons midden. De vijf
nagels erin wijzen ons op Jezus’ wonden. We zien het jaartal 2014 - zo
staan ook wij erop: wat we vieren geldt onze tijd. Hij leeft, maar anders
dan voorheen, want met Hemelvaart is Hij weer uit het zicht verdwenen.
We kunnen hem niet meer vasthouden, hij is geen bezit. Hij wijst van zich
af, het gaat niet om Hem, maar om zijn weg en Hij nodigt ons uit om op
te staan en zijn weg van breken en delen voort te zetten. Lopen wij hier
warm voor? Dan kan het Pinksteren worden.

IN MEMORIAM PATER FRANS VAN DER LUGT S.J.

Tijdens het lijdensverhaal op Palmzondag
werd een verhaal ingeviochten over de even
daarvéér neergeschoten pater Frans van der
Lugt. Op verzoek hier de  tekst:
Een vriendelijke, uiterst menslievende man
was hij: pater Frans van der Lugt. Sterk
vermagerd reed hij op de fiets door een stad
in puin om brood te halen voor anderen,
oorlogsslachtoffers. Hij had kunnen viuchten,
maar wilde trouw blijven aan het Syrische
volk aan wie hij zoveel jaren van zijn leven
had gewijd. 'Ik blijf bij mijn mensen, ik ben
de herder van schapen’, zei hij. Hij bleef
rotsvast in zijn christelijke overtuiging,
standvastig in zijn humaniteit.

Afgelopen maandag werd hij door één of meer gewapende mannen het huis
uit gesleurd, tegen het hoofd geslagen en dood geschoten. '‘Waar mensen
sterven, sterven hun trouwe herders met hen.’Bij het lijdensverhaal van
Jezus gedenken wij een christen — een jezuiet, die van Jezus’ liefde getuigde
tot het einde.

Joost Koopmans OSA
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COLOFON

Doelstelling

De Kerk-Krant is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De Kerk-
Krant is primair bedoeld als informatiemedium over alle activiteiten die er
in en rond de kerk plaatsvinden. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als
bindmiddel tussen kerk en gemeenschap enerzijds en tussen de leden van
de gemeenschap onderling anderzijds.

De Kerk-Krant biedt een podium aan de leden van de gemeenschap en
andere geinteresseerden om te schrijven over onderwerpen die de
Augustijnenkerk of de Kerk in het algemeen raken.
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Volgende aflevering
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LITURGIEKALENDER

PAASTIJD 2014

Zondag 11 mei 10.00 uur. Vierde Paaszondag. “"Roepingenzondag”.
Voorganger: Hans van de Berg. Koor: Schola. Lezingen: Handelingen 2,
14a 36-41; Johannes 10, 1-10.

Zondag 18 mei 10.00 uur. Vijfde Paaszondag. Voorganger: Joost
Koopmans. Koor: Musica Sacra. Lezingen: Handelingen6, 1-7; Johannes
14, 1-12.

Zondag 25 mei 10.00 uur. Zesde Paaszondag. "Medewerkerszondag”.
Voorganger: Joost Koopmans. Koor: Schola. Lezingen: Handelingen 8, 5-8
14-17; Johannes 14, 15-21.

Donderdag 29 mei 10.00 uur. Hemelvaart. Voorganger: Piet
Stikkelbroeck. Koor: Cantorij (samenzang). Lezingen: Handelingenl, 1-
11; Mattels 28, 16-20.

Zondag 1 juni 10.00 uur. Zevende Paaszondag. “"Dag van de
Dommel”. Voorganger: Joost Koopmans. Koor: Musica Sacra. Lezingen:
Handelingen 1, 12-14; Johannes 17, 1-11a.

Zondag 8 juni 10.00 uur. Pinksteren. Voorganger: Joost Koopmans.
Koor: Schola. Lezingen: Handelingen 2, 1-11; Johannes 20, 19-23.

DONDERDAG 22 MEI IS HET DE FEESTDAG VAN DE HEILIGE AUGUSTINES
RITA VAN CASCIA.

Haar levensbeschrijving vindt u in de Kerkkrant van afgelopen maand. Een citaat:
‘Omdat ze zoveel geleden had als echtgenote, als moeder en als weduwe, was ze in
staat om zich in te leven in de moeilijkheden van anderen. Mede om deze reden
wordt Rita beschouwd als patrones van de hopeloze zaken.” De Eucharistieviering is
op deze dag een half uur later dan op andere donderdagen, om ook mensen die
van verder komen de gelegenheid te geven er bij te zijn.

WE BEGINNEN DUS OM 10.00u!!

GOEDE WEEK

De vieringen van Goede Week en Pasen zijn sfeervol verlopen. Voor mij persoonlijk
was de Paaswake het hoogtepunt: een opkomst van 180 mensen waaronder ook
enkele gezinnen en jongeren aanwezig waren. Alle onderdelen van de viering
vloeiden harmonisch in elkaar over.

JOOST KOOPMANS OSA
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“Er zijn zonder agenda”

Vraaggesprek met Rob Kosterman

Sinds kort is Rob Kosterman de nieuwe voorzitter van @ de
Solidariteitscommissie. Hij volgde Piet van Rijn op die zich in verband met
andere werkzaamheden heeft teruggetrokken. We spreken met Rob over zijn
leven, zijn werkzaamheden en zijn drijfveren.

Zou u, om te beginnen, iets over u zelf willen vertellen?

Zeker. Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ben
afkomstig uit Driebergen en woon sinds het begin van de jaren zeventig in
Eindhoven. Mijn vader was bij de Luchtmacht en die mensen werden nogal eens
overgeplaatst. En dan gingen wij maar mee. Ik ben hier een Eindhovense vrouw
tegengekomen en getrouwd. Van beroep was ik oorspronkelijk bloemist. Maar
in de crisistijd van de jaren tachtig was dat een heel slechte boterham. We
kregen snel achter elkaar drie kinderen en daarom wilde ik wat meer zekerheid.
Ik ben toen bij een groothandel in de logistiek gaan werken.

Ik was altijd wat actief geweest in de kerk. Bij het kerkkoor en in de
kerkwijkraad. Toen de kinderen uitvlogen en ik meer tijd beschikbaar kreeg,
ben ik de diakenopleiding gaan volgen. Na afronding in 2004 kreeg ik een
parttime-benoeming als vrijwilliger-diaken in de Petrusparochie. Dat was het
toch ook niet helemaal. Ik ben verder gaan studeren, theologie. Dat heb ik in
2012 afgerond. Toen ben ik gaan solliciteren en ben ik april vorig jaar door het
bisdom full-time aangesteld: 60% voor het stadsdiaconaat Eindhoven en 40%
voor het basispastoraat van de St. Petrus.

Kunt ons kort de verschillende fasen van uw leven schetsen?

Ja, (lacht). Het is de jeugd, hé. Het opgroeien bij je thuis. Naar school. Vroeg
getrouwd. En dan kom je in de fase van kinderen krijgen. Een hectische tijd.
Maar ja, je bent jong, en dan gaat dat. Maar als de kinderen de deur uit
druppelen, ga je op zoek. Naar iets wat al lang in mij zat, maar waar ik nu de
mogelijkheden voor kreeg. Studeren, naast mijn volledige baan. Dat kan alleen
als je wat minder om handen hebt. En je vrouw moet daar natuurlijk volledig
achter staan, anders lukt het niet. Maar ik zie het niet zo als fases. Het een
gaat langzaam over in het ander.

Solidariteit is nu een kernbegrip in uw leven. Kunt u omschrijven hoe
dit ontstaan is, wat er zoal aan voorafgegaan is?

Mijn vader was militair. Hij dacht vrij rechtlijnig, zoals dat in die tijd en in dat
vak gebruikelijk was. Hij leeft nog en is door de jaren een stuk milder
geworden.. Het waren de jaren zeventig en dan moest je overal tegenaan
schoppen. Je was zeker niet zoals je vader. Mijn moeder was milder. Ik ben
toen bij de Rode Jeugd terecht gekomen en bij de Jonge Socialisten van de
Partij van de Arbeid. Nou, dat was een gruwel voor mijn vader. Maar in de
polariserende jaren zeventig moest je zeker niet zo zijn als je ouders, want dan
had je iets gemist.



Ik kwam toen langzamerhand weer in de kerk terug, door het kerkkoor. En in de
kerk ontdekte ik ook een stuk solidariteit. Ik ben toen bij de Acht Mei Beweging
terecht gekomen en naar die bijeenkomsten geweest in Utrecht. Vijftienduizend
mensen, dat was wat hoor. Dat gaf moed. Daar werd, net zoals de huidige paus
doet, de solidariteit benadrukt. Wat je op zondag belijdt, moet je in de week
waarmaken. Of je maakt het de hele week waar, en viert het op zondag.

Kunt u solidariteit eens beschrijven: wat is het voor wie, van wie?
Solidariteit is de zorg voor je medemens. Ik zit hier namens de gemeenschap, de
kerk, en het is voor degenen die het nodig hebben. En die groep wordt steeds
groter. Je helpt mensen die uit huis geplaatst zijn, of psychische problemen
hebben. Het kan heel breed zijn. Voor dat stukje ben ik.

Wat is armoede? Wat betekent het?
Daar zijn verschillende definities van te
geven. Als je een kind ‘s morgens geen
ontbijt kunt geven, dan is dat armoede.
Als je je gas, water en licht niet kunt
betalen en dreigt afgesloten te worden.
Uit huis gezet worden. Armoede is hier
niet altijd zichtbaar. Laatst zei iemand die
uit Polen afkomstig was tegen me: in
Polen zie je aan de tuintjes en aan de
huizen of er armoede is. Hier worden de
huizen keurig geschilderd door de
woningvereniging en zie je de armoede
niet. De eerste levensbehoefte, als dat
ontbreekt, dat is armoede. Het kan heel
ver gaan. We zien hier wel eens mensen
die drie of vier dagen niet gegeten
hebben. En los van de vraag of het je
eigen schuld is.

Mensen maken soms verkeerde keuzes. Dan heb je nog de geestelijke armoede:
geen spiritualiteit, geen inhoud. Alleen de kroeg, shoppen en op terrasjes zitten.

In welke mate is uw solidariteit professioneel, in welke mate open,
ontmoetend?

Ja, dat is een hele lastige. Ik probeer vanuit de presentiemethode van Andries Baart
te werken. Er zijn, zonder agenda. Zo wordt dat omschreven. Je bent er
onvoorwaardelijk voor de mensen. Dat lukt niet altijd, maar ik probeer het. Ja, je
kunt wat minder spreken over professioneel. Je moet bij de gemeente Eindhoven
niet aankomen met de presentiemethode. Dat werkt voor hen niet.

Bij alles wat u doet, stelt u ook prioriteiten?

In het eerste jaar dat ik hier bezig ben, heb ik de prioriteit gesteld om de thuislozen
beter te leren kennen. Dat was omdat ik daar weinig van af wist. Dat wereldje. Dat
is een apart wereldje. Het is een parallelle wereld waar je als gewone bewoner geen
weet van hebt. Maar een wereld waarin heel veel solidariteit is naar elkaar. Dat
komt omdat ze door de maatschappij aan de kant geduwd zijn. Je hoort zo vaak:
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die zwervers, dat hebben ze aan zich zelf te danken. Ze stinken en ze zien er
niet uit. Ze moeten maar gaan werken. Ik ben daar een hele mooie wereld
tegengekomen. Veel solidariteit naar elkaar, heel veel hulp naar elkaar. Een
groep die we niet verder naar de kant moeten duwen. Dat verdienen ze niet.

En hoe was het verder met de prioriteiten, na het eerste jaar?

Dat is iets wat bijna niet te meten is. Ik denk dat ik een heel eind gekomen ben.
Veel gezien, veel geleerd en soms ook emotioneel van geworden. Van de
hardheid die er naar mensen toe is. Ik probeer ook elke week op plaatsen waar
deze mensen samen komen, mijn gezicht te laten zien. Gewoon er zijn. Even
luisteren. En soms komt er iemand met een probleempje, maar ik ga er ook
gewoon zitten sjoelen of zitten kaarten. Het lijkt allemaal zo weinig productief. Ik
kom tenslotte uit het bedrijfsleven.

U zegt ergens, lazen we, " diaconie is voor mij een weg, een ontmoeting
met God”. Wie of wat is God voor u?

God is voor mij de inspiratiebron waaruit ik dit doe. Een God die, zoals ik uit de
Bijbel begrijp, zich laat zien in situaties. God trekt veertig jaar mee door de
woestijn. Hij trekt vooral mee met de mensen die het nodig hebben: de lammen,
de melaatsen, met de doden zoals Lazarus uit het evangelie dat we zondag
lezen. “"De gezonde heeft geen dokter nodig, de zieke wel.” De zaligsprekingen
vind ik de mooiste tekst. En Mattheus 25, de werken van barmhartigheid. Er
staat heel duidelijk wat wij vanuit Zijn naam moeten doen.

Wat betekent dat Godsbegrip voor U?

Daar heb ik een hele ontwikkeling in meegemaakt. Ik zag vroeger God als Vader,
ver weg van alles. Ik zie God in de naaste, in degene die ik tegenkom en die hulp
nodig heeft, maar ook in degene die hulp biedt. Maar dat is omdat ze
geinspireerd zijn door. Er is iets zichtbaar van hun inspiratie in hun handelen,
denk ik. Ik denk dan een beetje aan de mensen in het Open Huis of in het
Steunpunt. Die zijn geinspireerd door de traditie waarin wij staan. De paus heeft
dat in zijn laatste brief gezegd. Dat ging over migranten. “Ik kan alleen het
gelaat van Christus zien in de ander die een beroep op mij doet.”

U staat onder de regie van het bisdom, het dekenaat. Hoe past uw
activiteit van de augustijnenkerk daarbinnen?

Bij toeval kwam ik in de Solidariteitsgroep op uitnodiging van iemand die
veronderstelde dat ik daarvoor iets zou kunnen doen. Ik ben gaan kijken want ik
ben aangesteld voor de diaconie van de hele stad. Toen Piet van Rijn door
tijdsproblemen ging stoppen, vroeg men mij om voorzitter te worden. Dat was
wel erg snel. Maar ik wil graag helpen en proberen de groep wat meer body te
geven. Ik zou graag willen dat er wat meer jongeren bij komen.

Heeft u concrete plannen binnen augustijns verband om acties te doen?
De vastenactie is nu bezig. Twee weken geleden hebben we de collecte van de
carnavalsmis naar de Voedselbank gebracht. Mijn visie is: eerst een beetje aan
de weg gaan timmeren. Laten zien dat we er zijn en er wat meer mensen bij
krijgen. In de meeste parochies is er een wat langere traditie, maar hier niet.
Omdat de Augustijnenkerk geen echte parochiekerk was.

6



De belangstelling voor de kerk in breder verband loopt nog steeds terug. De
bezoekers van onze kerk hebben een gemiddeld hoge leeftijd. Hoe ziet u de
toekomst? Waar zal de kerk over 25 jaar zijn?

Twee weken geleden hebben we een lezing gehad van Leo Fijen en hij had een
tienstappenplan om de kerk te vitaliseren. Eerste stap: niet zeuren en blijf je
schouders er onder zetten. Het zal anders worden. Dat weten we. De jeugd is
moeilijk te motiveren. Ik denk dat we een wat minder strakke, een wat vloeibare
vorm gaan krijgen. De kerk zal niet verdwijnen. Dat zeker niet. De huiskamerkerk.
Dat idee. Ik zie het niet negatief of somber. Het zal anders zijn. Ik ben er niet bang
voor.

Misschien wilt u aan het einde van het gesprek nog iets kwijt. Iets dat we
niet gevraagd hebben.

Jullie hebben me gevraagd waar ik me zo ongeveer een voorstelling van kon maken
dat jullie zouden vragen. Wel wil ik nog zeggen, dat ik blij ben dat ik dit mag doen. Ik
ben een heel gezegend mens dat ik dit mag doen. Dat je van je inspiratie ook je
beroep mag maken. Daar ben ik super trots op.

Jacinta Speijer en Frans Savelkouls

UITNODIGING VOOR ALLE MEDEWERKERS

Voor alle medewerkers van de Augustijnenkerk vindt op zondag 25 mei na de viering in de
Groene Zaal van klooster Mariénhage van 12.00 tot 16.00 een bijeenkomst plaats.

Na de viering en de koffie op zondag 25 mei nodigen we u van harte uit voor een
bijeenkomst om in een gezellige sfeer bij te praten omtrent de stand van zaken in de
Augustijnenkerk en dit e doen onder het nuttigen van een hapje en een drankje.
Kennis maken met elkaar staat voorop. Maar we willen ook graag met u van gedachten
wisselen over mogelijke uitbreiding van onze activiteiten en dan denken we aan:

> Andere vieringen en activiteiten, zoals het meer openstellen van de kerk

> Het organiseren van een debat-cyclus
» Wie kan organisatorisch bepaalde activiteiten op zich nemen

U bent van harte welkom!

Namens de Beheercommissie
Joost Koopmans OSA

Voor de catering hebben we graag enig zicht op het aantal aanwezigen.
Wilt u zich s.v.p. aanmelden?
Dit kan per mail cjm.piscaer@gmail.com of telefonisch 040-2262808.



mailto:cjm.piscaer@gmail.com

INGEZONDEN: Moederdag 2014

“Als er toch geen moeders waren, dan zag het er hopeloos uit”, met die
tekst begon in de jaren 70 het versje dat een van mijn kinderen opzegde op
Moederdag. Een tekst die door mij nog vaak gehanteerd wordt op
momenten van ‘waar is, wie heeft’ en ik als moeder te hulp wordt geroepen.
Moeder ben en blijf je immers levenslang.
‘Moeder’ is vaak het onderwerp geweest in proza en poézie, in schilder- en
beeldhouwkunst. In het Rijksmuseum is een schilderij uit de vijftiende eeuw
van Geertgen tot Sint Jans met de titel ‘de Heilige Maagschap’. Na
onderzoek en restauratie van 17 jaar is het schilderij weer zo goed mogelijk
in de oorspronkelijke staat terug gebracht. Het toont een groep van 19
mensen die zijn geplaatst in een gotische kerk. Er staan veel moeders op
afgebeeld, familie van de Heilige Anna (‘maag’ betekent bloedverwant).
Anna is drie keer getrouwd geweest en uit elk huwelijk kreeg zij een dochter
Maria. Maria, de moeder van Jezus, Maria Cleophas, de moeder van drie
apostelen en Maria Salome, de moeder van twee apostelen. De vijf
hoofdfiguren op het schilderij zijn Anna, Maria met Jezus op haar schoot en
Elisabeth met Johannes de Doper. Het is geen plechtig schilderij maar meer
een gezellige familiebijeenkomst. Het schilderij is een feest om naar te
kijken met glanzend goudbrokaat en parels, intimiteit en huiselijkheid.).
Allemaal moeders die bezig zijn met hun kinderen! Ik raad u aan naar de
website van het Rijksmuseum te gaan en dit schilderij in al zijn glorie op te
zoeken.
Henri Matisse heeft in Vence in de
‘chapelle du rosaire’ een gestileerde
‘Vierge et l'enfant’” aangebracht op een
van de wanden van de kapel.
Pierre de Grauw, een Nederlandse maar
thans in Frankrijk wonende kunstenaar
(voormalig Nederlandse augustijn) die
veel beeldhouwwerken heeft gemaakt met
de Bijbel als inspiratiebron, creéerde
een bronzen beeld van een vrouw met
als titel ‘in haarzelf” waarbij hij deze
filosofische tekst opschreef:
In haarzelf, in zichzelf
Vindt ze de zin, de waarde van haar leven
In haarzelf, in zichzelf
Sterker dan alle woorden, woont de vraag.

Ik wens alle moeders in de breedste zin
van het woord een aangename
Moederdag en bedenk “als er toch geen
moeders waren, dan zag het er hopeloos
uit!”

Marijke van Laer
(abonnee van de Kerk-Krant)
') Bron: NRC 16.2.2001
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BERICHTEN UIT DE AUGUSTIJNSE GEMEENSCHAP

door Dolf van der Linden osa

Geslaagd kapittel

In de week na Pasen hebben wij in Helvoirt ons vierjaarlijks provinciaal kapittel
gehouden. Wij hebben alle zorgen, problemen en verantwoordelijkheden besproken
in een zeer open en vriendschappelijke sfeer. Duidelijk werd door alle deelnemers
gevoeld dat wij samen verantwoordelijk zijn en ons samen inzetten voor de
toekomst die in de huidige situatie niet zo duidelijk is. Ook onze algemeen overste
uit Rome en zijn assistent voelden zich echt met ons verbonden.

Het is gebruikelijk dat tijdens zo’'n kapittel onze overledenen van de afgelopen
periode herdacht worden. Pater Louis Mulder bracht achttien overleden
medebroeders in zijn herdenkingswoorden opnieuw in herinnering. Dat versterkt
ook de gemeenschap als een grote familie.

Wij hebben samen het 60-jarig priesterschap van pater Nico Beumer gevierd. Hij
ging voor in de eucharistieviering waarin hij zijn dank uitsprak voor alles wat hij
heeft mogen doen in Bolivia. Indrukwekkend was het lied dat een Boliviaanse
medebroeder zong terwijl hij zichzelf met een gitaar begeleidde.

Onze medebroeders uit Bolivia en Papoea gaven door hun uitstekende verslagen het
kapittel een goed inzicht over hun groei. En dat is hoopvol.

Het huidige provinciebestuur bestaat uit pater Paul Clement als provinciaal, de
paters Louis Mulder en Piet Stikkelbroeck als vertegenwoordigers van ons convent in
Eindhoven, pater Gerard van Hoof als vertegenwoordiger uit Nijmegen en pater Joop
Smit als vertegenwoordiger uit Utrecht.

Pater Flori Nadja gast in ons convent

In ons convent heten wij pater Flori Nadja uit Papoea als
gast welkom. Hij is docent bij de opleiding in zijn land.
Omdat er in het Nederlands belangrijke theologische werken
geschreven zijn, wil hij daar kennis van nemen in de eigen
taal. Hij hoopt zijn inzichten aan zijn studenten door te
geven. Wij wensen hem een vruchtbare tijd toe.

KORTE BERICHTEN

- De vastenactie voor de Villanovaschool in Papua bracht het dubbele op van het
bedrag dat we nastreefden: 2.048,79 euro. Pater Ton Tromp zal nog wel van
zich laten horen, maar bij deze alvast bedankt!

- Bij de werkzaamheden op het kerkplein rond de ‘technoparty’ t.g.v.
Koningsdag is het Jonasbeeld aangereden door een heftruck. De sokkel wordt
opnieuw opgemetseld en het beeld van zijn krassen en deuken ontdaan.




OP WEG NAAR EEN LEVENDE LITURGIE

deel 12 van de vervolgreeks over de betekenis van de liturgie
Zending en zegen

Wie voorgaat, voorleest, voorzingt, voorbidt, wie een overweging houdt, het
brood breekt en de beker aanreikt, doet dat nooit vanuit zichzelf, en ook niet
om zichzelf centraal te stellen. Dan zouden we moeten klappen als iemand
goed voorleest of mooi zingt. (Bij de Carnavalsmis gebeurt dat wel: na bijna
ieder lied wordt er geapplaudiseerd , er wordt dus een stukje opgevoerd...) Wie
voorgaat, doet dat om anderen het vieren mogelijk te maken. Het wordt
hem/haar gegeven om dat te doen. Wij bidden, zingen en bedienen hier,
omdat het ons is overgeleverd. ‘Wij leven van de geef’ zou je kunnen zeggen.
Heel ons leven wordt ons gegeven, elke dag weer: dat wij kunnen ademen, dat
wij kunnen zien en horen, spreken en lopen, de mensen om ons heen, alles en
alles: de hele schepping wordt ons toevertrouwd. Wij mogen dat ontvangen,
toelaten, amen zeggen. Onze hand openen, onze mond openen, Gods goedheid
toelaten en ontvangen. Jezus trekt ons mee in de beweging van zijn Geest. Hij
trekt ons uit ons zelf naar de ander toe om dienstbaar te zijn zoals Hij. Dit alles
klinkt door in de eenvoudige slotriten van de Eucharistieviering. Het gaat om
de zending en de zegen. Die openen de deur naar buiten. ‘Ite, missa est’: Ga
heen, naar buiten toe en deel uit wat je hier ontvangen hebt! Blijf dus niet
zitten, maar maak in het daagse leven waar wat we hier hebben gevierd. De
zegen wil je daartoe de kracht meegeven, een steuntje in de rug voor
onderweg. Wees gezegend met Gods kracht om de weg te gaan die voor ons
ligt. Daarna kunnen we bij het uitgaan nog heel goed iets zingen. Een lied dat
de wegzending beaamt en inoefent wat het gaan inhoudt.

Joost Koopmans OSA
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Ite missa est, alle-ld-ia, alle- 1G- ia.
Dé-o gréa-ti- as, alle-lt-ia, alle- la- ia.
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MEIMAAND - MARIAMAAND

De maand mei is, naast oktober, traditioneel de Maria-maand. De devotie tot Maria
is misschien wat op de achtergrond geraakt, maar desondanks wordt ze nog door
velen in ere gehouden. Rechts achter in onze kerk bevindt zich de kapel van Onze
Lieve Vrouw van Goede Raad. Maria dankt deze titel aan een wonderdadige fresco
in het augustijnenklooster in het Italiaanse Genazzano. Deze fresco zou in 1467 op
bovennatuurlijke wijze zijn ontstaan. De verering van Maria van Goede Raad
behoort sindsdien tot de augustijnse tradities.

Op zn Brabants
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Maria

Bid vur men

En vur die van ons

En vur die van hullie
As dé kan
En een bietje

Vur de zieke mense

Hier en wijd weg

Amen
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Enkele gebeden die opgeschreven zijn in het Boek van dank en zorgen bij Maria,
de Moeder van Goede Raad.

: H. Maria, op uw voorspraak en met :i Moeder Maria,
: de kracht van de H.Geest, vraag ik Geef mij arme stakker, de kracht om nog voort
: U om mijn kinderen bij te staanen :i te gaan, want mijn lichaam raakt op.

: ze de juiste beslissingen te laten Bedankt voor alle zorgen besteed aan mijn
: nemen. i gezin. Bedankt voor mijn vrouw, kinderen en
: Dank U. i1 kleinkinderen. Ik geloof in U, ik hoop op U.

VOEDSELBANKEN.NL

\ Eindhoven
Het product voor de maand mei is: BROODBELEG
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BESTUURSZAKEN

Welkomstbijeenkomst van 9 april

De uitnodiging voor nieuwkomers in de Augustijnenkerk resulteerde in de
aanwezigheid van 23 bezoekers aan deze bijeenkomst. Aan de hand van enkele
vragen werd enthousiast gediscussieerd.

Waarom komt u naar de Augustijnenkerk?

Bijna iedereen “shopte” en belandde in de Augustijnenkerk om de volgende redenen:
Sfeer in de kerk, warmte, eenvoud en openheid. Het thuis-gevoel en het eigentijdse in
plaats van het starre en de strenge regels uit den Bosch. De Liturgie, de Kerk-Krant,
de misboekjes en de goede uitleg van Epistel en Evangelie. De communicatie van
rector Joost Koopmans en de hartelijkheid van alle paters en broeders na de mis is
geweldig!

Wensen, vragen, ideeén?

Er waren vragen en uitleg over het voorbestaan van de Augustijnenkerk. Men ziet de
sfeer graag blijven, maar men vindt het jammer dat er weinig kinderen in de kerk zijn.
Samenvattend werd aangegeven: de Augustijnenkerk is niet ouderwets, maar ook niet
progressief.

Tenslotte is door Joost Koopmans uitleg gegeven over de werkgroepen en commissies
waarbij werd aangegeven dat vrijwilligers zeer welkom zijn.

De bijeenkomst wordt als heel positief ervaren en zal in het najaar opnieuw
georganiseerd worden.

Openstellen kerk
Vanaf 10 mei zal de kerk op zaterdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 open gesteld
worden. Er is een groep geformeerd om te assisteren en als kerkwacht te fungeren.

Commissies en werkgroepen

Er hebben zich negen nieuwe vrijwilligers gemeld om diensten aan onze kerk te
verlenen. Er zijn drie nieuwe lectoren, twee nieuwe kosters, een nieuwe acoliet en
iemand die als gastheer wil fungeren voor bijeenkomsten in de Groene Zaal.

Actie "Doe de Dommel” op zondag 1 juni
Tijdens deze actie zal de kerk van 11.00 tot 16.00 geopend zijn.

Kerkgebouw
De besprekingen met Dela en de gemeente Eindhoven lopen voorspoedig en plannen
worden nader uitgewerkt.

Carla Piscaer, Beheercommissie

LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur.

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Franciscus vond juist in de geschapen wereld (
in Gods vrije natuur) God. We hoeven God niet zover te zoeken als we doorgaans denken. Datum: 6 juni.
Tijd en plaats: 14.00u.-16.00u. Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, links van
de Martinuskerk. Kosten: geen, behalve eigen consumpties. Informatie/opgave: Ruud Aalders,
anraalders@onsneteindhoven nl tel 040-2448611Theo vd Flzen elzen17@xs4all nl tel 0497-572804
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