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“EENHEID VAN HART EN GEEST” 
 

Onder deze titel vindt u een uitgebreid vraaggesprek met pater Rein 
Vaanhold, Kruisheer, op de pagina’s 4 tot en met 7. Een interessant 

interview met een boeiende man! 
Paul Horbach schrijft een overweging onder het motto “De ene mens heeft 

recht op de andere mens”. Zie hiervoor pagina 9. 
We blikken terug op de vieringen van Kerstmis op pagina 10. 

In zijn vervolgrubriek “Op weg naar een levende liturgie” bespreekt Joost 
Koopmans op pagina 11 deze keer de symboliek van de “Open Handen”.  

Op bladzijde 12 treft u een drietal mededelingen aan. 
Dolf van der Linden doet in zijn rubriek “Berichten uit de Augustijnse 

gemeenschap” verslag van de feestelijkheden rond de verjaardag van de 

99-jarige pater Hugo Vandalon. U kunt dit bericht lezen op pagina 13. 
Nieuws over cursussen, lezingen en activiteiten zijn op pagina 14 

bijeengebracht door Wies Kleene. 
Op pagina 15 vindt u een ingezonden bijdrage van Els Roeland-Boes over 

de bewuste keuze voor kinderloosheid. 
Op de achterpagina tenslotte enkele zakelijke aspecten in de rubriek 

“Bestuurszaken”. 
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COLOFON 

 
Doelstelling 
De Kerk-Krant is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De Kerk-

Krant is primair bedoeld als informatiemedium over alle activiteiten die er 

in en rond de kerk plaatsvinden. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als 
bindmiddel tussen kerk en gemeenschap enerzijds en tussen de leden van 

de gemeenschap onderling anderzijds.   
De Kerk-Krant biedt een podium aan de leden van de gemeenschap en 

andere geïnteresseerden om te schrijven over onderwerpen die de 
Augustijnenkerk of de Kerk in het algemeen raken. 

 
Redactie                                               

Joost Koopmans 
Jacinta Speijer 

Dolf van der Linden 
Frans Savelkouls 

 
E-mailadres redactie 

frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

 
Web-site Augustijnenkerk 

www.augustijnenkerk-eindhoven.nl 
 

Adres Augustijnenkerk 
p/a Klooster Mariënhage 

Augustijnendreef 15 
5611CS Eindhoven 

Rector: pater Joost Koopmans OSA 
Telefoon: 06-53362781  

 
Bankrekening Augustijnenkerk 

ING 108 57 90 ten name van Augustijnenklooster Mariënhage Eindhoven 
onder vermelding Paterskerk of Augustijnenkerk. 

IBAN: NL 35 INGB 0001 085790 BIC: INGBNL2A 

 
Elektronische toezending 

Indien u prijsstelt op toezending van de Kerk-Krant per mail, dan gelieve 
u dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie. 

 
Volgende aflevering   

De eerstkomende editie van de Kerk-Krant verschijnt op 9 maart 2014. 

Sluitingsdatum voor kopij is 28 februari 2014. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te korten of 
anderszins redactioneel te bewerken. 
Het copyright berust bij de auteurs van de bijdragen. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Heilig-Hartkerk.jpg
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LITURGIEKALENDER FEBRUARI 2014 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Zondag 2 februari 10.00 uur: “Maria Lichtmis”. Voorganger: 

Joost Koopmans. Schriftlezingen: Maleachi 3, 1-4 en Lucas 2, 22-

40. Koor: Musica Sacra.  

 Zondag 9 februari 10.00 uur: Voorganger: Piet Stikkelbroeck. 

Thema: “Zout der aarde, licht der wereld”. Schriftlezingen: Jesaja 

58, 7-10 en Matteüs 5, 13-16. Koor: Schola.  

 Zondag 16 februari 10.00 uur: Voorganger: Joost Koopmans. 

Thema: “Leven in de goede richting”. Schriftlezingen: Sirach 15, 

15-20 en Matteüs 5. 17-37. Koor: Musica Sacra.  

 Zondag 23 februari 10.00 uur: Voorganger: Wim Sleddens. 

Thema: “Oog om oog, tand om tand?” Schriftlezingen: Levitucus 

19, 1-2 17-18 en Matteüs 5, 34-48. Koor: Schola.  

 

N.B: Op zondag 2 maart zal in onze kerk weer de Carnavalsmis 
gevierd worden onder leiding van pater Piet Vermeeren osa.  

 
 De aanvangstijd is, geheel in stijl, om 11.11 uur!  

 

 De eigenlijke zondagsviering wordt naar de 

zaterdagavond verschoven om 18.15 uur.  

 

 Op Aswoensdag 5 maart houden we een viering rond het 

teken met as om 10.00 uur.  

 

 

 

 

 

We bevinden ons in het kerkelijk jaar tussen de tijd na Kerstmis en vóór de 

Vasten, die begint op zondag 9 maart. In deze tussentijd lezen we uit het 
Matteüsevangelie. Jezus’ openbare optreden is aangebroken. Overigens 

vieren we op 2 februari het feest van de Opdracht van de Heer, ofwel Maria 
Lichtmis. Jezus werd op de veertigste dag na Kerstmis gepresenteerd in de 

tempel, en dat valt dit jaar op een zondag. Er is een licht op aarde gekomen 
dat niet alleen voor Israël, maar voor alle volkeren zal schijnen.  
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“EENHEID VAN HART EN GEEST” 
 

Vraaggesprek met pater Rein Vaanhold, Kruisheer 
 

Pater Rein Vaanhold is in 1938 in Bandoeng, Nederlands Indië, geboren. Zijn 
vader werkte daar in leidinggevende functies in de textielindustrie. In 1950 kwam 

Rein Vaanhold naar Nederland om in Uden zijn gymnasiumdiploma te behalen en 
daarna de opleiding bij de Kruisheren te gaan volgen. Na zijn priesterwijding 

werkte hij een aantal jaren in het onderwijs. Vanaf zijn 35e levensjaar is hij op 
verschillende bestuurlijke niveaus voor de orde van de Kruisheren werkzaam 

geweest, voornamelijk internationaal. Hierdoor heeft hij vele jaren in Rome 
gewoond. In 2005 werd hij gevraagd om leiding te geven aan de 

Kruisherengemeenschap in Uden met bijzondere aandacht voor de 

Kruisherenkapel. 
Pater Vaanhold was één van de drie sprekers over de toekomst van de 

kloosterkerk tijdens het symposium op 1 december jl.  
Kort daarop had de redactie met Rein Vaanhold thuis in Uden een vraaggesprek 

over zijn eigen geloof en spiritualiteit. 
 

Waardoor heeft u zich het meest geïnspireerd gevoeld in uw 

ontwikkeling? 
Onder spiritualiteit versta ik het geïnspireerd worden door christelijke waarden en 

de rol van mensen daarin. Ik beleefde dat sterk in de jaren van Vaticanum II en 
daarna. De ramen gingen open, er ontstond een wisselwerking tussen geloven en 

leven. Het was een levendige tijd, een periode van kritische reflectie. En dat riep 
weliswaar vele problemen op, maar het bood ook hoopvolle en inspirerende 

perspectieven. Men kwam op voor eerlijkheid en echtheid van het leven. Men 
zocht naar en vond een evenwicht tussen de “tekenen van de tijd” en 

Godsvertrouwen, tussen het concrete leven en geloven. Degenen die in opleiding 

waren om religieus en priester te worden, vroegen zich af: hoe sta ik in de zich 
vernieuwende kerk? Hoe onderga ik de ontwikkeling van de theologisch 

onderbouwde uniformiteit naar de veelvuldige beleving van een veel meer 
persoonlijk geloven? Gesprekken gingen vooral over wat het geloof voor jezelf 

betekent, met welke consequenties, hoe je daar zelf in stond. Het was een nieuw 
verstaan en beleven van de geloften, ook het loskomen van de starre, strakke 

kerk. Bij de Kruisheren ontstond een heftige polarisatie: traditie versus nieuwe 
inzichten. De oplossing was de bereidheid om medebroeders met een andere 

levenswijze en een andere visie als medebroeder te accepteren; dat is voor ons 
de redding geweest. We gunden elkaar ruimte en vrijheid. We kozen voor eenheid 

van hart en geest. De geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid positief 
interpreteren: celibaat geeft ruimte voor vrijheid; armoede is delen met elkaar. 

Het was een boeiende tijd. Het heeft ons gevormd tot wie we nu zijn. Het komt 
nu van binnen uit. Er zijn keuzes gemaakt. Verschillende gemeenschappen zijn 

centra voor inspiratie geworden, door mensen vanuit Godsvertrouwen te helpen 

hoe om te gaan met bv. homosexualiteit, zelfdoding, trouw, geweten enzovoorts. 
Belangrijk inspirator daarbij was Mgr.Bekkers met zijn stelling: je hebt een eigen 

geweten. Daar ligt het laatste oordeel voor jou! In een tafelgebed staat: God 
alleen kent het geloof van mensen. Respect, luisteren, dat waren de nieuwe 

waarden. In Nederland hebben de religieuzen, wij, bijgedragen aan de 
herbronning, dit is vanuit het leven van Jezus vertrekken.  
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De helft van alle parochies in ons land werd in die jaren geleid door paters (dat is 
heel veel in vergelijking met het buitenland). In de ontmoetingen met allerlei ordes 

inspireerden wij elkaar. We probeerden samen de nieuwe idealen vorm te geven. Het 
ging om innerlijke beleving en geloven. We wilden kwalitatief een goede bijdrage 

leveren aan het christendom en de kerk. We hadden in die tijd contacten met de 
bisschoppen als collega’s. Om de kerk levend te houden. 
Overigens is mijn commentaar nu, dat we in die eerste jaren na Vaticanum II teveel 
bezig waren met uiterlijkheden, zoals de plaats van het altaar, de invulling van de 

liturgie; de innerlijke vormgeving van de mensen kreeg minder kans.  
Enerzijds was ik geboeid door de zojuist omschreven nieuwe geest in de Kerk van die 

tijd, anderzijds was ik geroepen tot loyaliteit aan de Kerk in Nederland die geleid 

werd door een bisschoppenconferentie die zich in haar beleid veel meer liet leiden 
door opvattingen en een spiritualiteit uit het verleden. De meeste religieuzen leefden 

en werkten vanuit de nieuwe geest van Vaticanum II. Een van de centrale uitspraken 
was: Kerk is Gods volk onderweg. Dit houdt in: samen op weg in een voortdurend 

proces van verandering en vernieuwing.  
 
Het logo voor de vernieuwde Kruisherenkapel is heel 
bijzonder. Het kruis van de Kruisheren in een cirkel 

geplaatst. In een cirkel  ziet ieder elkaar en luistert ieder 

naar elkaar. In het evangelie staat ergens: En Jezus keek 
rond en zag hun gezichten en ogen. En Hij zei: ik weet wat 

er omgaat in jullie hart, wat jullie bezig houdt. Jezus kijkt 
en luistert vanuit een grote betrokkenheid naar de 

mensen. Hij laat zich raken door hun noden, door hun 
zoeken, door hun goede wil. Zich laten raken door de 

mensen en door God, is een wezenlijk kenmerk van 
hedendaagse spiritualiteit. Het is ook een wezenlijk 

kenmerk van de spiritualiteit van de religieuzen. 
 

Wanneer had u - denkt u- uw eerste religieuze ervaring? 

Ik ben Kruisheer geworden omdat ik als jongen getroffen was (met mijn woorden 
van nu gezegd dus) door de menselijkheid van de Kruisheren in Indonesië. Ze waren 

zo gewoon. Zo nabij. En in die gewoonheid en nabijheid waren zij priester. Geloven 
en kerk-zijn gebeurde in het gewone leven. Vanaf mijn kind-zijn is God voor mij 

goed. Nabij en menselijk.  

 
Wat is de essentie van uw eigen spiritualiteit, toen u besliste voor een 

religieus leven? 
Aanvankelijk kwam mijn spiritualiteit voort uit studie en lezen. Liturgie speelde een 

grote rol in de beleving van mijn spiritualiteit. Steeds meer werd de geschiedenis 
van de Orde der Kruisheren en het leven met medebroeders de bron van inspiratie. 

Later werd ik me ervan bewust, mijn geloven gekregen te hebben van mijn ouders. 
In alle ellende -Jappenkamp, politionele acties- heb ik gezien dat hun 

Godsvertrouwen vrede en rust gaf. Als kind heb ik ruim drie jaar in een Jappenkamp 
gezeten. Ik heb er nadien- net als anderen die hetzelfde hebben meegemaakt- nooit 

over gesproken. Maar als kind ben je ook mens en kun je ook doodsangst ervaren.  
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In 2000 ben ik hierdoor in een crisis geraakt. Door lijden, verdriet, kan een mens 

zichzelf verliezen. Met behulp van een begeleider ben ik tot op de bodem gegaan. Al 
mijn zekerheden uit mijn studie raakte ik kwijt. Ik ontdekte toen, dat het niet echte 

zekerheden waren, het waren niet mijn diepste zekerheden. De teksten van de 
Psalmen hebben mij hierbij geholpen. Sindsdien is mijn geloof persoonlijker 

geworden. Ik leef ervan, ik leef eruit, ik ben een spiritueel mens geworden. Met 
spiritueel bedoel ik: geraakt door de Geest. 

In 2005 werd ik gevraagd de overste te worden van de Kruisherengemeenschap in 
Uden. Ik kwam in contact met veel mensen uit Uden en omgeving die op zoek 

waren naar een inspirerende en bevrijdende kerk. De vele gesprekken over 
spiritualiteit, over liturgie, over een dienstbare kerk, boeiden mij zeer. Ik werd 

geraakt door het beroep dat men op mij deed om hen te bezielen, samen die 

inspirerende kerk gestalte te geven. Luisteren naar elkaar, de Geest in elkaars 
verhaal horen en proeven, dat geeft vitaliteit en verdiept je innerlijk leven. Dan 

word je Gods volk onderweg dat in dialoog met en respect voor elkaar groeit naar 
eenheid van hart en geest. 

 

Hoe kun je je spirituele leven 
voeden? 

Ik ben ervan overtuigd, steeds meer, 
dat er van alle kanten inspiratie naar 

ons toekomt. De abt van Heeswijk 
zegt: Als wij niet veel meer in de 

samenleving staan, dan gaan we 
dood! Dit is wezenlijk. Ik word 

geïnspireerd door de mensen die op 
zoek zijn en soms vinden. Zij weten 

te leven met tegenslag en alleen-zijn. 
Zij zien licht waar de omstandigheden 

zo duister kunnen zijn. Daarom is het 

zo belangrijk elkaar regelmatig te 
ontmoeten in de weekend-liturgie, in 

geloofsgesprekken, in gezamenlijke 
bezinning. 
 

Er is, zo ervaar ik, steeds meer waardering voor stilte. Met name voor stilte die 

je met anderen beleeft: in de liturgie, in stilte-meditatie, in een stilte-wandeling. 

In stilte ervaar je soms Gods Geest achter de werkelijkheid van het dagelijks 
leven. Je vermoedt, je beleeft het onzegbare zonder het te willen vangen: in een 

stilte bij een uitvaart, stilte tijdens de verkondiging in een eucharistieviering, 
stilte na een prachtig concert, het zegt zo veel en doet zo goed. Je bent samen 

geraakt door een zelfde persoon, door een zelfde verhaal, je bent samen 
ontroerd door dezelfde muziek, tekst of afbeelding. Je voelt je verbonden met 

elkaar. 
Mijn spiritueel leven wordt ook sterk gevoed door mij open te stellen voor 

teksten en verhalen uit de Bijbel en andere geestelijke geschriften. Ik probeer 
regelmatig tijd vrij te maken voor studie en meditatie. 
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U bent inmiddels 75 jaar en heeft aangegeven taken te willen 

overdragen. Jongere Kruisheren zijn er niet. Hoe krijgt het overdragen 
concreet vorm? 

In 2008 hebben de Kruisheren in Uden hun klooster en kapel verkocht. De koper 
heeft zich er toe verplicht dat de kapel kapel blijft: een plaats voor eredienst en 

gebed. Daarnaast wil de kapel een plaats zijn waar concerten, lezingen en 
andere bijzondere gebeurtenissen kunnen plaatsvinden.  
 

Maar er is over enkele jaren geen Kruisheer meer beschikbaar voor de 
liturgie en de inspiratie. Wat dan? 

Gelukkig zal de gemeenschap die zich nu ontwikkelt rond de kapel, voldoende 
mensen hebben die de kennis en de vaardigheid bezitten om te inspireren en 

leiding te geven bij gebed en liturgie. Samen willen we proberen het verhaal van 
de Kruisheren in Uden voort te zetten. Daarom zullen we ons in de komende 

maanden bezighouden met de spiritualiteit van de Kruisheren met hun bezieling 
en bewogenheid. Hoe geven zij vorm aan leiding geven? Hoe vinden zij een 

balans tussen gemeenschap zijn en de erkenning van ieders eigenheid? Hoe 
weten zij gehoorzaam te zijn aan Gods Geest en loyaal aan de kerkelijke wetten? 

Hoe beleven zij de band tussen hun geloven en de tekenen en de noden van 

onze tijd? En hoe zijn onze antwoorden op deze vragen? Voorlopig is onze 
prioriteit de geestelijke vorming van hen die zich bijzonder betrokken voelen met 

onze kapel. Dit zal leiden tot eenheid van hart en geest, tot gezamelijke 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een inspirerende plaatselijke 

geloofsgemeenschap. De overdracht van de leiding van de Kruisheren aan 
anderen zal geleidelijk gaan, rekening houdend met de gevoeligheden van 

ouderen. 
Nu al zeggen we wel eens tegen elkaar: het nieuwe is al begonnen. Kijk maar! 

 
Jacinta Speijer en Frans Savelkouls 

 
De Kruisherenkapel in Uden 
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Eendracht 
 

In de tijd van Augustinus was de christenheid in Noord-Afrika ruim tachtig jaar 

verdeeld in twee kampen. Augustinus was er de man niet naar om niet met heel zijn 

wezen te reageren tegen deze verdeeldheid. Het was zijn grote ideaal om op 

vredelievende wijze door dialogen de eenheid te herstellen. Zo schrijft hij in Brief 

73,3,9: 

 

Ik vraag je: is het nu niet mogelijk 
dat wij samen iets kunnen zoeken en bespreken 

om onze harten te voeden, 
zonder bitterheid en onenigheid? 
Indien ik echter niet kan zeggen 

wat mij in jouw geschriften voor verbetering vatbaar lijkt, 
en jij niet in de mijne, 

zonder achterdocht en jaloersheid, 
en zonder de vriendschap te krenken, 

laten we daar dan van afzien, 
en ons leven en onze gezondheid sparen. 

Laten we dan maar wat minder kennis verwerven 
die leidt tot eigenwaan, 

als de liefde maar niet geschonden wordt 
die opbouwt (1 Kor.8,1). 

Ik voel mij ver van die volmaaktheid, 
waarover geschreven staat: 

‘wie niets misdoet door het woord, 
is een volmaakt mens’(Jak. 3,2). 

Maar dank zij Gods barmhartigheid, 
meen ik gemakkelijk in staat te zijn 

je vergiffenis te vragen, indien ik je iets misdaan heb.  
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‘De ene mens heeft recht op de andere mens’ 
 

Onlangs las ik dit citaat van Albert Schweitzer. Het raakte me meteen. Een bittere 

waarheid is erin vervat. Leven zonder een ander is werkelijk onmogelijk. Stelt u zich 
dat maar eens voor. En het is uiterst verdrietig dat het helaas veel voorkomt dat een 

(mede)mens leeft zonder de nabijheid van een ander. Overal, in alle sociale 
groepen. Zeker als je uitgestotene bent als dakloze, als iemand met ‘vreemde’ 

psychische kenmerken, als verslaafde, dan kun je wel enkele mensen gebruiken die 
voor je open staan, die er als ànder mens voor je zijn. Maar ook als je 

hulpbehoevend bent, ziek en misschien daardoor eenzaam. Emmanuel Levinas en 
Martin Buber werken deze grondwaarheid uit in hun dialogische ‘filosofie’. Levinas 

heeft het over ‘verantwoordelijkheid voor èn door de ander’. Martin Buber spreekt 
over ‘ik-gij relatie’, wat in wezen op hetzelfde neerkomt. Menselijk leven komt tot 

vervulling in de heilige intermenselijke relatie die het nuttigheidsniveau overstijgt. 
Dus waarin reductie van de ander tot object, tot een ‘het’ afwezig is. Onszelf 

kennend, weten we dat we zo’n persoonsrelatie niet zelf kunnen bewerkstellingen. 
Ze vloeit voort uit de genade van de Ander of het Gij waarvan alle gij’s uitdrukking 

zijn. De bron is God. We kunnen echter wel proberen voor die genade ontvankelijk 

te zijn. Op tal van plaatsen en bijna altijd op kleine schaal, zijn mensen zo 
levenvervullend bezig, dikwijls in vrijwilligersverband. Hopelijk kan de commissie 

Solidariteit van de Augustijnenkerk rond de ‘eigen’ gemeenschap daartoe 
voorwaarden scheppen. 

 
Als filosoof heeft Schweitzer niet de aandacht gekregen die hij mijns inziens 

verdient. Ik vraag me af of de joodse filosofen Levinas en Buber van de christen 
Albert Schweitzer (hij was arts en dominee) gehoord hebben. Dat moet haast wel. 

Het bijzondere van Schweitzer is dat hij zijn levenswijsheid ook daadwerkelijk in de 
praktijk bracht. Voor mij is hij daarom een voorbeeld van onbaatzuchtig ‘er zijn voor 

de ander’ met name voor de kansarme ander en bovendien voor àl wat leeft. Eens 
had Schweitzer een mystieke ervaring op een rivierschip dichtbij ‘zijn’ ziekenhuis in 

Lambaréné (Gabon). Hij beschouwde vissen in het water, vogels in de lucht, bomen 
en bloemen aan oevers als één totaliteit. Hij vatte zijn ervaring aldus samen ‘ik ben 

leven dat leven wil te midden van leven dat leven wil’. Het citaat ‘de ene mens heeft 

recht op de andere mens’ past hier naadloos bij. Dat recht is natuurlijk geen 
juridisch recht, maar wezensnoodzaak waar de wezensplicht uit voortkomt anderen 

in je leven werkelijk toe te laten. Een hele opgave! Als we bovendien gaan inzien dat 
ook planten en dieren tot leven behoren en dus ‘recht’ op ons leven hebben, komt 

een nieuwe aarde dichterbij. 
Dat iedereen daar op zijn of haar wijze een beetje aan bijdraagt, dat is mijn 

nieuwjaarswens 2014. 
Paul Horbach 

 

                                         
                          Albert Schweitzer                  Emmanuel Levinas                     Martin Buber 
                             1875-1965                               1906-1995                          1878-1965 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=btE75yZamnnoFM&tbnid=56xCpl21l-9uUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hetorgel.nl/n2000-04a.htm&ei=3QblUvPNCuWd0QW5-IGYCg&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNHphUCX8XlKo-aXQ_ZMFnVPdmo1pQ&ust=1390827584104905
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=rHqeyJnWJP6OmM&tbnid=5eGWxBwh89id3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.levinas.sdsu.edu/&ei=5wflUsSEHKiS0QXs6IDQAQ&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNFEMwLioJXNUZnxobInKKUGsgYZtw&ust=1390827821110995
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=L-Qju5HYz75TOM&tbnid=IwxI_k0WkbW2UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spinoza.blogse.nl/log/martin-buber-1878-1965-ambivalent-tav-spinoza-3.html&ei=fwjlUtuDDaGu0QXR64HoCA&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNFn61D00qJaKlAqZ3w6uW-37dYb1A&ust=1390827991653309
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TERUGBLIK OP KERSTMIS  2013 

 

 
 

- Dit jaar werd de kerststal naar voren gebracht, dat werd overwegend op 

prijs gesteld. Fijn dat er een goede ploeg was die zowel voor de opbouw 

als voor het opruimen zorgde! 

- Toegezonden e-mails noemden de nachtmis een energievol samenzijn, 

een inspirerende en zinvolle viering. 

- De totale opbrengst voor de Adventsaktie t.b.v Steunpunt Materiële 

Hulpvragen bedraagt 700 euro. Dank! 

- Onze eigen actie ‘kerkbijdrage’ die in september startte, leverde al 45 

inschrijvingen op. Bijna elke week komen er wel weer ingevuld kaartjes 

bij van nieuwe kerkbezoekers. Een goed teken! 

 STILTE                               Heerlijk soms alleen te zijn 

                                                          Diepe rust is zo fijn 

                                                          Enkel:   ZIJN 

                                                          Enkel:   ZIJN 

                                                          Niemand om me heen 

                                                          Heel sereen 

                                                          beleef ik Uw stilte 

                                                     niets geen kilte 

                                                     warme gedachten 

                                                     goddelijke krachten 

                                                          zijn zachte machten 

                                                          in mijn lijf 

                                                     BLIJF  ….. 

                                                     BLIJF  ….. 
Hannie Wittgen - Migchielsen 
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OP WEG NAAR EEN LEVENDE LITURGIE 

 
deel 10 van de vervolgreeks over de betekenis van de liturgie 

 

De open hand 
 

Het hele lichaam is werktuig en uitdrukking van de ziel… De hand is na het 

aangezicht het meest bezielde deel van ons lichaam… Zo kan het wel niet 
anders, of de hand moet ook dáár haar taal hebben, waar de ziel zo 

bijzonder veel zegt of ontvangt, voor God. Waar ze zichzelf geven en God 
zelf ontvangen wil, in het gebed. (Romano Guardini). 

  
Toen ik als kind en jongere nog vanuit de kerkbank de eucharistie 

meemaakte, vond ik het wel eens jammer, dat ik bepaalde gebeden niet met 
open handen kon meebidden, zoals de voorganger dat deed. Ik had er 

behoefte aan om zo mijn open, ontvankelijke houding naar God toe, uit te 
drukken. In onze tijd, waarin het volk van God weer als subject van de 

liturgie wordt gezien (liturgie is niet voor het volk, maar van het volk), is er 
niets op tegen als je de gebaren, zoals de open, smekende hand, mee 

voltrekt, zoals je dat wel ziet bij charismatische groepen. In meer zuidelijke 
landen is het trouwens gewoonte dat de gelovigen hun handen heffen 

tijdens het onze Vader. Maar als ik als nuchtere Hollander (Brabander?) zo 

af en toe ook eens een viering meemaak vanuit de kerkbank, voel ik me 
toch opgelaten als ik bij het gebed des Heren mijn handen hef. Terwijl ik het 

in mijn rol als voorganger van harte doe. Ik weet dat ik de gebaren niet voor 
mezelf maak. Het is mijn opdracht om ze zó te voltrekken, dat de gelovigen 

ze innerlijk mee kunnen maken en zij hun harten kunnen verheffen naar 
God. Maar laat niemand zich weerhouden om met open handen het onze 

Vader mee te bidden. Als velen dat doen, zul je je niet zo gauw opgelaten 
voelen.  

Joost Koopmans osa 
 

  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=TYXGIXALPfLHXM&tbnid=29F1sk7hd5-WHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-open-handen-image1705619&ei=kn_jUuz8O6TE0QWT-oCgDA&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNHRy_PDK451IlkA7O24eNPobOZrVA&ust=1390727182044532
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De digitale Kerk-Krant 
 

Indien u over een e-mailadres beschikt en de Kerk-Krant nog niet digitaal ontvangt, 

adviseert de redactie u om u hiervoor aan te melden. De digitale krant heeft enkele 

voordelen ten opzicht van de papieren editie: 

 De digitale krant is in kleur. Vooral de foto’s zijn hierdoor veel sprekender en 

scherper. 

 De digitale krant is enkele dagen eerder voor u beschikbaar dan de papieren krant. 

 Meer digitale abonnees betekent dat de papieren oplage omlaag kan hetgeen voor 

onze gemeenschap kostenverlaging betekent.  

U kunt zich voor de digitale Kerk-Krant aanmelden via het mailadres 
frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Op dit moment hebben we al 73 digitale abonnees. 

Wederom: Parkeren 
 

Met ingang van 1 januari heeft de Gemeente Eindhoven de parkeerregels aangescherpt. 

In het gehele gebied rond Mariënhage dient u tussen 9.00 uur en 21.00 uur op alle dagen 

van de week, dus ook op zondag, parkeergeld te betalen. Gratis parkeren kunt u alleen 

nog tussen de paaltjes voor de kerk (zie onderstaande foto van Google-Streetview) tot 

uiterlijk 12.00 uur. 

 

 

RORATE 
Als u op de hoogte wilt blijven van de dagelijkse ontwikkelingen in de Wereldkerk, kijkt u 

dan eens op www.rorate.com. Rechtsonder op de openingspagina kunt u zich aanmelden om 

dagelijks al het actuele nieuws in uw mailbox te krijgen.  

http://www.rorate.com/
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BERICHTEN UIT DE AUGUSTIJNSE GEMEENSCHAP 

 
door Dolf van der Linden osa 

 
Een bijzondere verjaardag 

In de afgelopen maand is onze oudste medebroeder pater Hugo Vandalon 99 
jaar geworden. Dat was een mooie gelegenheid om samen dankbaar te zijn 

voor zijn persoon en zijn vele mooie pastorale activiteiten. Pater Hugo is 
geboren in ’s Gravenhage, een stad waar hij trots op is. In ons klooster geniet 

hij elke dag van de warme vriendschap en de prettige contacten. Ieder die hij 

ontmoet, mag op een stevige en welgemeende handdruk rekenen. En een 
hartelijk praatje doet altijd goed. Wij hopen en bidden dat hij volgend jaar de 

belangrijke mijlpaal van 100 jaar mag vieren! 
Ter gelegenheid van zijn verjaardag dichtte pater Paul Clement het 

onderstaande lied voor hem. 
 

Hoeveel bisschopsmijters in de lange rij 
Gingen gelukkig jou voorbij? 

Hoeveel jongeren op hun levenspad 
Hebben van jou les gehad? 

En ontelbare oudjes waar je veel van houdt 
Na 99 jaren, 99 jaren, vele malen dank voor jou 

 
Meer dan honderd augustijnen op den duur 

Weerhouden je voor een later vagevuur 

Maar de medebroeders van de Mariënhaag 
Houden je veel liever hoog dan laag 

Zo zeg ik over jouw inzet, nimmer lauw 
Na 99 jaren, 99 jaren, vele malen dank voor jou 

 
Heel wat perenbomen in de kloostertuin 

Achter de rollator recht en nimmer schuin 
Vijftien engelen, wijn in ’t vat 

Rooie oortjes op het tafelblad 
Hugo trotseert de warmte en de kou 

Na 99 jaren, 99 jaren, vele malen dank voor jou 
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LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur 
Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Franciscus vond juist in de geschapen 

wereld ( in Gods vrije natuur) God. We hoeven God niet zover te zoeken als we doorgaans denken. 

Datum: 7 februari 2014.Tijd en plaats: 14.00u.-16.00u. Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 

5641 AK Eindhoven, links van de Martinuskerk. Kosten: geen, behalve eigen consumpties. 

Programma: 

14.00u. Inleiding vanuit een mytieke tekst uit de Franciscaanse traditie. 

14.30u. Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven. 

15.30u. Nagesprek in het restaurant van Het Groen Domein, Celebeslaan 30. 

Leiding: Theo v.d. Elzen. 

Informatie/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611 

          Theo v.d. Elzen,elzen17@xs4all.nl tel.  0497-572804 

 

Samenscholen rond Mystieke teksten. 

Het Hooglied heeft talloze mystieke schrijvers uit de Oosterse en Westerse traditie 

geïnspireerd o.a. Gregorius van Nyssa ( 331-394). We lezen uit zijn commentaar. We staan stil bij 

de betekenis ervan. We zullen proberen te verstaan wat de tekst voor ons concrete leven kan 

betekenen. Spreker: Léon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut, Nijmegen. 

Tijd: 19.00u.-21.00u. Data: 11 februari 2014. Plaats: Klooster Mariënhage. Kosten: € 8,50  

Informatie: Theo v.d. Elzen, tel. 0497-57 28 04, elzen17@xs4all.nl 

 

Het leven is een kunst  
Christelijke deugden- toen en nu. Inleider: Paul van Tongeren, hoogleraar filosofie aan de Radboud 

Universiteit, Nijmegen. De geschiedenis van de deugdenethiek begint in het antieke Griekenland. 

In de middeleeuwen komt hierin een belangrijke wending door toevoeging van de drie zogenaamde 

'christelijke' deugden'. Paul van Tongeren zal nader ingaan op de eigen kenmerken van deze 

typische deugden en proberen na te gaan of ze ook nog betekenis kunnen hebben in een gesecu-

lariseerde tijd als de onze. Datum en tijd: 5 februari, 19.30u.-21.30u. 

Plaats: Klooster Mariënhage. Kosten: € 7,- Informatie: elzen17@xs4all.nl of 0497 572804. 

 

Bericht van de filmclub 
Woensdag 19 februari wordt de film Amour gedraaid. Regie: Michael Haneke. 

Speelduur: 125 minuten. 

Een echtpaar, Georges en Anne, zijn in de tachtig. Ze zijn beiden gepensioneerde muziekdocenten. 

Op een dag krijgt Anne een beroerte waardoor de liefdesband binnen de familie danig op de proef 

wordt gesteld. 

Na afloop is er gelegenheid om samen in gesprek te gaan over de film.  

Tijd en plaats: 19.30u-22.00u, Groene Zaal Klooster Mariënhage. 

Kosten: € 4,- inclusief koffie, thee, frisdrank. 

Informatie: jdeklerk1946@gmail.com of 040-211 21 37. 

 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl
mailto:elzen17@xs4all.nl
mailto:elzen17@xs4all.nl
mailto:jdeklerk1946@gmail.com
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INGEZONDEN 
 

EEN ANDER GELUIDJE 

Wat mij in de Kerk-krant van oktober j.l. in het hart raakte is dit: zowel prof. 

Peter Nissen als ds. Jeroen Jeroense schrijven zeer positief over hun vaderschap. 
Prachtig als dit zo beleefd en ingevuld wordt. Mag ik er iets naast zetten dat vaak 

nog weinig belicht wordt? 
 

Binnen kerkelijke kringen heeft men het niet gemakkelijk als men 'ongewonere 

keuzes' maakt, bijvoorbeeld samenwonenden die anders gericht zijn, gescheiden 

mensen, enzovoorts. Gelukkig is dit niet op elke plek zo.  

Een vergeten groep lijken daarnaast degenen die NIET voor een gezin kozen. 

Juist binnen gelovige kringen wordt dit helaas nog te vaak als egoïsme 

bestempeld. Ik spreek als ervaringsdeskundige. Mijn partner en ik zijn bewust 

samen, ofwel  “tevreê met ons twee”. Wij hebben hiervoor zéér persoonlijke 

redenen, die wij niet aan iedereen wensen uit te leggen en die los staan van geld 

of carrière. Zo richting Kerstmis -en eveneens rond de tweede zondag van mei- 

wordt het moederschap nogal hevig bejubeld. Prima, als men ervoor gaat! Niet 

minder prima zijn echter andere leefvormen. Vanwege een speciale opdracht 

heeft Renate Dorrestein juist eind december 2011 voor de kerstbijlage van Trouw 

een paginagroot artikel geschreven. De titel luidde: “Compleet ook zonder 

kroost”. Zij, op latere leeftijd katholiek geworden, maakte met haar lief dezelfde 

keuze als wij en liep daarbij tegen tal van vooroordelen aan. 

In eerdere woonplaatsen, ik kan ruim vergelijken, was er binnen pastoraat en 

catechese echt niet of nauwelijks ruimte voor de groeiende groep twee-

persoonshuishoudens. Minder bekend is dat de 'roze wolk' periode na de 

geboorte nogal eens gevolgd wordt door een ingrijpende mentale terugslag. 

Wegens valse schaamte wordt dit vaak geheim gehouden. 

Bewuste niet-ouders zijn doorgaans zeker GEEN egoïstische kind-haters, een 

tamelijk hardnekkig misverstand! Zij vinden echter andere levens(in)vullingen, 

maar hebben nog te vaak het idee hun leefstijl te moeten verdedigen. Soms -en 

vaker dan wordt vermoed- speelt een jeugd zonder liefde en veiligheid een 

belangrijk rol bij het maken van deze keuze.  

 

Laten we er naar streven om respect te tonen voor mogelijk 'afwijkende', liever 

gezegd: minder gangbare, samenlevingsvormen. Bij Jezus was ruimte voor élke 

zuivere keuze. 

Els Roelands-Boes 
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BESTUURSZAKEN 

 
De Beheercommissie vergaderde op 10 januari.  

De belangrijkste onderwerpen en besluiten zijn onderstaand weergegeven. 

 
Kerkgebouw 

 De beheercommissie is door het bestuur van de Orde bijgepraat omtrent de 
stand van zaken rond het kerkgebouw. In de komende maanden vindt 

intensief overleg plaats tussen de verschillende partijen. Rond 1 april kan een 
principe besluit verwacht worden. Voor de augustijnen is het financieel geen 

optie om de kerk in eigendom te houden. Voor de toekomst is het van belang 
dat de kerkgemeenschap aangeeft hoeveel activiteiten men in de kerk kan 

vormgeven. Binnen de werkgroep zal hierover nader van gedachten worden 
gewisseld en een beleid voor de komende jaren worden ontwikkeld. Verder 

wordt nagedacht over het gebruik van de kerk tijdens de verbouwingsperiode. 

Evaluatie 2013 
 Het afgelopen jaar wordt positief gewaardeerd. Voor 2014 wordt gedacht aan 

het continueren van debatten: het symposium is positief verlopen en de 

daarin besproken ideeën worden meegenomen als aanzet voor het beleid voor 

de toekomst. 

Activiteiten 
 Nog geen reacties ontvangen op het artikel in de Kerk-Krant betreffende de 

communieviering. 

 De werkgroep Kerststal heeft prima werk geleverd. 

 Open Kloosterdag: Een werkgroepje is gestart met de voorbereiding. 

 Openstelling kerk: streefdatum voor start is de Open Kloosterdag op 10 mei. 

Commissies en Werkgroepen 

 Voor meerdere groepen en commissies zijn gesprekken gaande over de 

toetreding van nieuwe vrijwilligers. Verwachtingen zijn zeer positief. 

 Het plan is om in mei een bijeenkomst te organiseren voor alle vrijwilligers. 

                                                                                  
 
 
                              

 
 

De producten voor de maand februari zijn:  
pakjes sap en limonadesiroop. 

 
U kunt uw gave deponeren in de mand die achter in de kerk staat. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 


