
Evensong in de Cathrien 

 
Op zondag 15 juni zal er weer een Evensong in de Catharinakerk 
zijn. Het is dan de zondag na Pinksteren, die gevierd wordt als 
zondag Trinitatis (drievuldigheid). De keuze van liederen en 
lezingen wordt ingegeven door deze tijd van het kerkelijk jaar. 

Gezongen worden: 
Psalm 104: 1-10 op een Chant van Sidney Bevan (1838-19001), 
Magnificat en Nunc Dimittis in d van Thomas Attwood Walmisley 
(1814-1956), 
Anthem: O worship the Lord van John Reading (c. 1645-1692), 
Hymns:  Holy, holy, holy, 
  Eternal Father, 

  There is a wideness. 

De gebeden en responsies klinken in een toonzetting van John 
Reading. 
De Capella Vesperale staat onder leiding van Fred Vonk. 
De Evensong begint om 16.00 uur, in de Catharinakerk. 
 

Toekomst 
 
U bent er inmiddels misschien aan gewend geraakt dat de berichten 
over de Evensongs eindigen met een uitnodiging (om de Evensong 
bezoeken en mee te maken) en een oproep (om de Capella te 
versterken).  
Dat is nu niet anders. Het is wel duidelijk geworden dat zonder 

versterking van de Capella met een aantal zangers en een groei 
van het aantal bezoekers de Evensongs niet langer in de huidige 

vorm en het huidige ritme voort gezet kunnen worden.  
Of we in de toekomst de Evensongs in stand kunnen houden, zal 
afhangen van de ontwikkelingen tot deze zomer.  
 
Daarom ook nu nog een keer de uitnodiging aan wie graag Engelse 

Hymns en koormuziek zingt om (een paar keer per jaar) met de 
Capella mee te zingen. Wie interesse heeft kan het melden bij  
 
Bert Jan van Haarlem, tel. 040 2366339,  
mail: bjvanh57@gmail.com 
 

En natuurlijk de even hartelijke als dringende uitnodiging om de 
Evensong mee te maken! 
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