Aanvullend bericht van de Kerk-Krant redactie

Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap,

Bij het ter perse gaan van deze Kerst editie van onze Kerk-
Krant, waren we als redactie al op de hoogte dat de conditie
van Frans Savelkouls snel achteruit ging.

We beseften dat zijn eigen inzending van 28 oktober- op
pagina 14 - wel eens door de harde werkelijkheid ingehaald
zou kunnen worden.

Maar we besloten gezamenlijk om dit stukje bewust toch te
publiceren. De positiviteit die daaruit spreekt is t& mooi om u te
onthouden.

Inmiddels ligt het afscheidsprentje van Frans hier voor ons......
en weten we dat hij zich ‘juist aan de andere kant van de weg’
bevindt.

Veel sterkte wensen we: Ans, zijn steun en toeverlaat, al hun
kinderen en hun kleinzoon.

De lezers, die Frans vast wel hebben ontmoet, nodigen we
vriendelijk uit om hun eigen korte reactie op te schrijven. Uw
inzending zal straks worden toegevoegd aan de komende Kerk-
Krant - grotendeels aan Frans opgedragen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de redactie,

Anita van der Kam



Frans Savelkouls
Franciscus Theodorus Gerardus Evert

¥¢ Nijmegen, 16 november 1950
t Tilburg, 14 november 2024

echtgenoot van

Ans Savelkouls-Smeets

Ans
Jeroen en Manon
Mirjam en Peter, Bart

De afscheidsdienst werd gehouden op
woensdag 20 november 2024 om 11.00 uur
in Kapel Glorieux in Eindhoven. Aansluitend is
Frans begraven op de begraafplaats van
Sint-Petrus’-Banden in Oisterwijk.

Huil niet. De dood is niets,

ik ben slechts aan de andere kant.

Ik ben mezelf, jij bent jezelf.

Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds hebt genoemd.
Spreek tegen me zoals weleer,

op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.

Spreek mijn naam uit thuis,

zoals je het altijd hebt gedaan.

Zonder hem te benadrukken,

zonder zweem van droefheid.

Het leven is wat het altijd geweest is.

De draad is niet gebroken!

Waarom zou ik uit je gedachten zijn?

Nee, ik ben niet ver,

maar juist aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw
ontdekken en er de tederheid terugvinden.
Dus, droog je tranen en ween niet,

als je van mij houdt.

- Augustinus



