
 
 

U I T N O D I G I N G  
 

Veranderende wereld, veranderende praxis  
naar een eigentijdse ‘open spiritualiteit’ ? 

 

themadag 2of3bijEEN op 

zaterdag 21 september 2024 
10.30 u – 16.00 u 

Locatie ‘Dominicuskerk’, Spuistraat12 Amsterdam 
(5 minuten lopen van het Centraal Station) 

 
Gelijktijdig op deze themadag zijn afvaardigingen van Europese Basisgroepen 
rondom hetzelfde thema bijeen in Italië in Pesaro. Het lijkt ons een goed idee 
parallel aan die bijeenkomst ook hier in het land bijeen te komen. We zoeken ook 
contact met de vertegenwoordiging uit Nederland aldaar. 
 

Wij verwelkomen graag op deze dag 1,2of 3 vertegenwoordigers vanuit  jouw 
basisgroep/ecclesia om in gesprek te gaan over hoe om te gaan met veranderingen 
en erop te anticiperen. 
 

PROGRAMMA 
10.00 u Inloop  
 

10.30 u Welkom met kennismaking en thema aanzet 

  Vraag: Met welke verwachting kom je vandaag? 
 

11.15 u Inleiding: Kunnen we ooit opnieuw beginnen?  
                           Jan-Hendrik Bakker*) neemt ons mee in het denken van Hannah Arendt en  
                           de dichter Walt Whitman **). Hij gaat in op hun begrip van de hoop. Wij  
                           mensen zijn altijd weer bestemd om opnieuw te beginnen. Telkens, met  
                           elke geboorte weer. Geloofsgemeenschappen houden - net als muzikanten, 
                           dichters en kunstenaars - de hoop op een nieuw begin levend. Door het 
                           leven op te pakken, verbinding te zoeken, in de wereld te staan, 
                           samen dingen te doen. Het geeft vreugde, moed en compassie. 
 

12.30 u lunch (wordt u aangeboden door 2of3bijEEN) 
 

13.20 u Live contact met Henk Baars in Pesaro (Italië) 
 

13.30 u Veranderende praxis : 2 voorbeelden van nieuwe verbindingen 

  Na en naast kritische analyses over krimp en vergrijzing zijn  
Basisgroepen en Ecclesia ook aan het ‘oefenen’ met  
andere vormen van verbinden, contacten leggen en vieren. 
Tekenen van een zoektocht naar open spiritualiteit? Wat en hoe dan? 
Twee praktijk voorbeelden vanuit  
de Amsterdamse Dominicus en de Haagse Dominicus 

 
 



 
 
 
14.15 u Op ideeën komen 

Uitwisseling in groepen van experimenten, ideeën, mogelijkheden, 
verbindingen leggen met de straat, de wijk…en wat zou je wensen ? 
Is er een eigentijdse spirituele oefenweg te ontdekken in onze 
veranderende wereld ? 

 
15.30 u Column van de dag door Ben van Diest (2of3bijEEN) 

 Wat van waarde blijft,  maar ‘anders’ 
 
15.45 u Terugblik  en vooruitblik. 
                           We zijn heel benieuwd welke ideeën in jullie basisgroepen en ecclesia  in 

de komende tijden worden bedacht en uitgevoerd, en hoe houden wij 
elkaar op de hoogte daarvan ter inspiratie? 

   

16.00 u Napraten met een drankje   
 
DEELNAME IS GRATIS    een vrijwillige bijdrage na afloop is welkom. 
 

AANMELDEN  via info@tweeofdriebijeen.nl  

direct of liefst spoedig, maar in elk geval vóór  13 september a.s. 
 
Onder vermelding van: 

Naam (gegevens) basisgroep / ecclesia 
             Namen en emailadressen deelnemers [ 1,2of 3?] 
 
Organisatie  

Juut Meijer, Dominicus Amsterdam 
Ad de Gruijter, Haagse Dominicus 
Ben van Diest, Gijs den Boer, 2of3bijEEN 
 
Voor informatie mail aan info@tweeofdriebijeen.nl 
 

*) Jan-Hendrik Bakker is filosoof, essayist en auteur van o.a.  Nabijheid (2020), In stilte 
(2015), Grond (2011), Welkom in Megapolis (2008) 
 
**) Whitman is heel actueel omdat hij spiritualiteit en democratie verbindt. 
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