
 

Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866 

Nieuwsbrief januari/februari 2024 

 

Agenda  

zo 21 jan 12 u Kapeldialoog, zie verderop in deze nieuwsbrief 
do 25   20 u Viering door Oud-Katholieken en De Kapel voor de Week van het Gebed (zie verderop) 
zo 28  12 u Oecumenische viering ‘week van het gebed’ met Jef De Schepper 
zo 4 feb   12 u Themalunch met de pastoraatsgroep 
zo 11  14 u Oecumenische viering met Elcke Smits 
za 17  15.30 u Concert “150 Psalmen Vrij”, zie verderop in deze nieuwsbrief 
zo 18  12 u Viering Velerlei: meditatieve bijeenkomst met Margit van Tuijl 
zo 25  12 u Tweede zondag van de Veertigdagentijd met Bert Jan van Haarlem 
zo 3 mrt  12 u Oecumenische viering met Feike Weeda 

 
Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl     en op:    www.facebook.com/kapel.eindhoven 
 
Activiteiten elders: 
za 3 febr 18.30u Sove: Viering met Alex van Heusden - Lichaam en ziel | Johanneskerk 
 

Ter overweging:  

Begin januari vieren we Driekoningen. Het feest gaat terug op het verhaal over de magiërs uit het Oosten. 

Koningen zijn ze niet, wijzen worden ze ook niet genoemd (al zijn ze dat waarschijnlijk wel...) Als zij de koning 

die zij zoeken hebben gevonden , worden ze gewaarschuwd om niet opnieuw naar Herodes te gaan. Ze raken 

ongewild betrokken bij politieke vragen. Ze gaan niet terug naar de koning die zelfs moord niet schuwt om 

aan de macht te blijven. Ook kerken vragen er niet om dat zij zich moeten uitspreken over politieke vragen. 

Toch klinkt ook in kerken bezorgdheid en wordt de vraag gesteld waardoor, door wie wij ons laten leiden. 

Barmhartigheid, naastenliefde en omzien naar wie en wat kwetsbaar is staan niet bovenaan op de politieke 

agenda. Er wordt misschien iets van kerken verwacht, er wordt naar kerken gekeken en er worden vragen 

gesteld. Er zal ook wel iets gezegd worden, voorzichtig en bescheiden… En er zal een beroep worden gedaan 

op de verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid van gelovigen...  

De magiërs uit het oosten worden gewaarschuwd voor koning Herodes. Ze worden om zo te zeggen burgerlijk 

ongehoorzaam, omdat zij niet doen wat de koning hen gevraagd heeft. Alsof zij nieuwe mensen zijn, met 

nieuwe ogen, veranderd door de ontmoeting met het kind dat hun koning is. Een koning die wegen van Licht 

en Leven wijst, die – zo anders dan wij vaak – wegen van Vrede en Recht gaat en die wegen vraagt van 

mensen. Het mag ook onze wens en ons gebed zijn dat wij ons laten leiden door het licht van de Eeuwige. 

Bert Jan van Haarlem 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
http://www.facebook.com/kapel.eindhoven
https://sove-eindhoven.nl/activiteit/viering-met-alex-van-heusden-4/


Nieuwsbrief jan/feb 2024 

www.kapel-eindhoven.nl  

Kapeldialoog: zondag 21 januari om 12 uur! 

 
Op 21 januari zal er geen viering zijn, maar een Kapeldialoog. We gaan 
met elkaar in gesprek over een aantal thema’s. 
 

• De Vieringen Velerlei: wat vinden we er tot nu toe van? 

• Vieringen hoogtijdagen. Blijven we bijvoorbeeld bij een 
avondviering en een viering op de volgende dag of kiezen we 
voor één viering in totaal? 

• Besteding collectegelden: willen we ook andere doelen steunen? 

• De nieuwe organisatie van Dagelijks Bestuur en Kapelberaad. 
Uiteraard zal er ruimte zijn voor overige vragen en observaties over het wel en wee van De Kapel. 
We hopen op een goede opkomst. 
 

De bijeenkomst kun je niet volgen via internet. Indien je niet aanwezig kunt zijn, 

kun je wél altijd via de mail je inbreng kwijt.  

 

Kindernevendienst 

Er is een kindernevendienst. Het is handig als je de datumprikker wilt invullen, maar niet per se 

noodzakelijk. Ieder kind is van harte welkom, ook al kom je voor de eerste keer! 

 

Thuiscollecte: Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en De Huiskamer een warm 

hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, 

o.v.v. “Collectegeld”. 

 

Gert Schets overleden 

 
Gert Schets, een trouwe bezoeker van De Kapel, 
is op 15 januari overleden.  
Wij wensen Inge en haar gezin veel sterkte! 
  
Inge liet ons weten nu al haar dank te willen uiten 
voor alle reacties die zij mochten ontvangen met 
zo’n lieve woorden van steun. 
  
De uitvaart is zaterdag 20 januari om 11.30u in de St. Jozefkerk in Oss. We organiseren carpool 
via dit emailadres. Het afscheid is via deze link ook online te volgen.  
 
Voor meer informatie: klik op deze link. 
 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
mailto:wardcottaar@outlook.com?subject=mijn%20inbreng%20Kapeldialoog%2021%20januari%2024
https://datumprikker.nl/afspraak/aanwezigheid/pzxd37sasp337kja
mailto:secr@kapel-eindhoven.nl
https://tbposs.nl/live
https://kapeleindhoven.files.wordpress.com/2024/01/kaart-gert-in-geheel.jpg
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foto uit de lange traditie van 

rond-de-tafelvieringen 

Week van het gebed 

In de Week van het Gebed (21-28 

januari) bidden christenen over de hele 

wereld voor eenheid. Iedereen gebruikt 

hetzelfde materiaal en thema. Dit jaar is 

dat De Bermhartige Samaritaan. 

Doordat iedereen op 20 uur plaatselijke 

tijd begint, is er elk uur in die week wel 

ergens een gemeenschap die bidt.  

De Raad van Kerken heeft ook dit jaar 

weer een programma opgesteld waarin 

kerkgemeenschappen samenwerken. De Kapel doet dat samen met de Oud-Katholieken op 

donderdag 25 januari om 20 uur in de Maria Magdalenakerk aan de Boschdijk (net als op 

kerstavond). Voorgangers zijn Leonie van Straaten en Rob Weijs. Organist Piet Zeegers. Teksten en 

gebeden worden afgewisseld met liederen uit de Kapelbundel. 

AGENDA: 

Zo 21-jan Ontmoetingskerk   Meerkollaan 3 
ma 22-jan De Bron    Elburglaan 51 
din 23-jan Lichtstad gemeente  Wegendoornlaan 2b 
wo 24-jan Lutheranen & Augustijnen Dommelhoefstraat 1A 
do 25-jan Oud Katholieken & De Kapel Boschdijk 354 
vrij 26-jan Baken     Mendelsohnlaan 1A 
zo 28-jan Catharinakerk   Catharinnaplein 1 

 

 

Kindernevendienst: Aanmelden Rond de Tafel Viering 

Op zondag 26 mei houden we weer een Rond de Tafel Viering. Het is een feestelijke viering waar een 

paar kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar centraal staan 

om met elkaar en ons voor het eerst het breken en delen 

te vieren. Dit feest (en een stukje kennismaking en 

basiskennis) bereidt Berna Smit met deze kinderen op 

een paar zondagen onder de viering voor, te weten op 

zondag 3 maart, 31 maart (Pasen), 14 april en 5 mei. Op 

dinsdagavond 20 februari houden we een ouderavond. 

Als je als ouder je kind hiervoor wilt aanmelden, dan kan 

dat nog tot 10 februari. Ook als je hierover vragen hebt, 

kun je hier klikken om Feike te mailen. 

Feike Weeda 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
mailto:feikeweeda@kpnmail.nl?subject=ivm%20Rond%20de%20Tafel%20Viering
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De Kern van ons Beraad 

Er zijn al vele mooie Vieringen Velerlei geweest. Maar op de achtergrond was 
er soms wel wat stress bij de organisatie. Tenslotte zit daar niet zo’n ritme in 
als bij de liturgische vieringen, waar de voorgangers het heel regelmatig doen. 
Daarom zijn er nu twee coördinatoren aangewezen om de organiserende 
groepjes te ondersteunen: Ward Cottaar en Ada Luijten (reserve). We hebben 
een handleiding gemaakt om een en ander toe te lichten. 
 
We hebben ook gesproken over de collectedoelen. Dat zijn er normaal twee: vluchtelingen in de 
knel en de huiskamer voor vluchtelingen. Twee prima doelen en we zien ook geen reden om daar 
mee te stoppen. Maar soms zijn individuele kapelleden betrokken bij een ander zinvol project. En we 
kunnen ons voorstellen dat we daar dan ook voor collecteren, bijvoorbeeld eenmalig. Op de 
komende kapeldialoog op 21 januari willen we hier verder over praten.  
 

En tenslotte. Els Maas notuleert sinds februari van afgelopen jaar de vergaderingen van het 
Kapelberaad en het Dagelijks Bestuur. Maar omdat Els ook bij veel andere zaken van De Kapel 
betrokken is, had ze daarnaast steeds meer een zinvolle inbreng tijdens de vergaderingen. Daarom is 
Els uitgenodigd om voortaan formeel lid van zowel het Kapelberaad, als het Dagelijks Bestuur te 
worden. Els was er dus al een tijdje bij, maar toch opnieuw: welkom Els. 

Ward Cottaar 

 

 

Bestel nu kaartjes voor 150 Psalmen Vrij in Johanneskerk 

Componist-dirigent Antoine Oomen heeft inmiddels ook de laatste van de 150 door Huub Oosterhuis 

hertaalde psalmen van muziek voorzien. De kleine geloofsgemeenschappen SOVE, De Kapel en Oase 

hebben Oomen uitgenodigd om met zijn koor een selectie van 150 psalmen in Eindhoven uit te 

voeren. Dat gebeurt op zaterdag 17 februari om 15.30 uur in de Johanneskerk.  

Entree kost €15. Omdat al de helft van de kaarten verkocht is, kan het zijn dat op de dag zelf geen 

kaartjes meer beschikbaar zijn. Dus nu bestellen is verstandig als je deze buitenkans niet wilt missen. 

Verdere informatie en reserveren kan via sove-eindhoven.nl/concert-150-psalmen-vrij 
 

 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://sove-eindhoven.nl/concert-150-psalmen-vrij/
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Terugblik 

Workshop 9 december Vieringen Velerlei 

Na het aftrappen van de workshop Vieringen Velerlei (VV) in het Oude Raadhuis voor een tiental 

mensen, gingen we eerst de handleiding bespreken die voorbereiders helpt met het maken van 

keuzes en het op tijd communiceren. 

We evalueerden vervolgens de Vieringen Velerlei van de afgelopen tijd. Na een korte 

pauze gingen we in drie groepen uiteen voor het bedenken en bespreken van nieuwe thema’s . 

Hier kwamen ruim tien werktitels uit. Ook konden op het rooster al een aantal plekken ingevuld 

worden. Die plekken staan trouwens open voor iedereen die een Viering Velerlei wil ‘adopteren’. 

Binnenkort volgt het rooster op de website en de ideeën waarmee iedereen aan de slag kan.  

Kortom, het was een vruchtbare workshop! 

         Erik ter Poorten 

 

Afscheid Marleen Kremers 
 
In de viering van 17 december heeft Marleen Kremers afscheid genomen als voorganger.  
 
Marleen is zo’n drie jaar voorganger geweest bij De Kapel. Begonnen in een ‘bijna lege’ Kapel tijdens 
coronatijd, ontwikkelde haar vieringen zich tot mooie, persoonlijke en warme gebeurtenissen. 
Daarmee was zij een hele goede aanvulling op onze andere voorgangers.  
 
Maar helaas moet Marleen kiezen tussen te veel activiteiten en heeft ze besloten haar 
voorgangerschap bij ons te beëindigen.  
 
Je kunt ons afscheid nemen ook nog zien via deze link, vanaf 1 uur en 12 minuten.  
We zien Marleen met pijn in het hart vertrekken. 
 
Veel dank voor alles, Marleen!  

Ward Cottaar 
 

Viering Velerlei: “De Verwondering” op 7 januari  
 

Met een groep van 20 personen bekeken we een aflevering van 
de Verwondering met Annemiek Schrijver met als gast Alexandra 
Broeder.  
Theatermaker Alexandra Broeder maakt zich zorgen over de 
toenemende psychische klachten onder jongeren. 'Jongeren 
horen nu dat ze alles uit het leven moeten halen. Ze groeien op 
zonder spirituele dimensie.' Ze gelooft dat rituelen kunnen helpen. Daarom organiseerde ze een 
rituele wandeling voor jongeren van theater naar kerk. Ze ontdekte dat er veel overeenkomsten zijn 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=8gHRWp6R5BU
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tussen deze twee plekken. 'Theater en kerk zijn plekken van niet-weten.' Dat Alexandra zich goed 
kan inleven in de problematiek van jongeren heeft alles te maken met haar eigen bewogen jeugd. 

Onderwerpen die in deze opname ter sprake kwamen: 
• Kunnen we echt naar een ander luisteren – aanwezig zijn bij de ander? 

• Kan de kerk het antwoord zijn op het gemis bij jongeren? 

• Waar kies je voor: voor trauma of voor liefde? 

• Is het leven van jou of ben jij van het leven? 

We spraken in groepjes van vier na over de uitzending - onder het genot van een heerlijk kopje 
koffie of thee. We sloten af in de hele groep en we waren het erover eens dat deze opzet voor 
herhaling vatbaar is. 

Berna Smit 

 

Vooruitblik 

Viering Velerlei: Pastoraatslunch 

Zondag 4 februari om 12 uur in de Johanneskerk zaal 5. 

Geïnspireerd door tv-gesprekken met Dirk De Wachter hebben we 

gekozen voor het thema TROOST, omdat dit veel handvatten biedt om de 

aanwezigen aan het denken te zetten: Wat biedt/geeft jou troost? Hoe 

troost je? Heb je onlangs ervaringen gehad met troost/getroost worden? 

Wat is het belangrijkste...? Dit kan veel deuren openen voor gesprekken 

bij het eten.  

Namens de pastoraatsgroep, Ada Luijten 

 

 

Viering Velerlei: meditatieve viering 

Viering velerlei zondag 18 februari 12:00 uur in de Johanneskerk 

Op deze zondag duiken we in meditatieve sferen 
om zo tot rust te komen en nieuwe inspiratie op te 
doen. We luisteren naar een Bijbellezing, er is een 
geleide meditatie, stilte, muziek en de ruimte om te 
delen. Het thema van de viering wordt later nog 
bekend gemaakt. Of je nu al wel of nog geen 
ervaring hebt met meditatie: iedereen is welkom! 

We zijn nog op zoek naar mede-voorbereiders. Wie 
biedt zich aan? Graag opgeven bij Margit. 

 
Margit van Tuijl 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
mailto:m.v.tuijl@tue.nl?subject=mee%20voorbereiden%20viering%20velerlei%20meditatie
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Even voorstellen: 
Nieuw lid Kapelberaad en Dagelijks Bestuur 

Mijn naam is Els Maas. Ik ben eind 1975 in Eindhoven komen wonen en 

vrijwel meteen op zoek gegaan naar een geloofsgemeenschap. Ik vond er 

diverse, maar de ESK stak er met kop en schouders boven uit. Ik ging al 

snel mee op een bezinningsweekend, eigenlijk vooral om ESK-mensen 

beter te leren kennen. Daar maakte ik kennis met Bart! In 1980 zijn we in 

de Studentenkapel getrouwd, onze kinderen zijn er gedoopt, we vierden er 

ons 25 jarig huwelijk, en onze dochter trouwde in 2014 -nog nét- in die mooie sfeervolle kapel. 

De eerste jaren waren Bart en ik best actief met ons ‘eigen’ koortje met combo, vieringen door de 

week en crèche-diensten. Ook tikte ik toen al de nieuwsbrief (ESK-bulletin) uit.  

Door omstandigheden werd het wat moeilijker om regelmatig naar de vieringen te komen. Maar na 

Barts dood eind 2014 heb ik zoetjesaan die draad weer opgepakt. Toen het koor vroeg 

om deelnemers aan het Kerstproject in 2016, bleef ik daar ook na kerst nog doorzingen. Ik raakte 

steeds meer betrokken bij zaken die geregeld moesten worden, zoals de koor- en kapelmappen. 

Tenslotte kwam ik in de PR groep terecht, nam ik voor een groot deel de nieuwsbrieven over van 

Rob Weijs (die gelukkig nog steeds grote inbreng daaraan heeft, hoor!) en in februari vorig jaar werd 

ik – in principe tijdelijk - notulist van de KB-vergaderingen. Dat notulist zijn is inmiddels uitgebreid 

naar vast lid van Kapelberaad en Dagelijks Bestuur.  

Mijn gezondheid is niet zoals ik zou willen. Een aangeboren afwijking in mijn rug veroorzaakt nogal 

wat pijn. Vandaar dat je mij steeds ziet zitten.  

Ik ben erg blij met mijn drie kinderen en hun partners, en mijn drie kleinkinderen (8, 4 en 2 jaar oud). 

Daarnaast beleef ik veel plezier aan het Kapelwerk en aan tal van hobby’s. Zo houd ik me bezig met 

puzzelen, haken en musical, en verdiep ik me in psychologische ontwikkelmethodieken. 

 

De Kapel heeft mijn hart. Vooral de verscheidenheid, dat ieder hier mag zijn wie hij of zij is, en dat 

iedereen mee mag doen, vind ik een groot goed. De oecumenische diensten, met dezelfde intentie, 

maar soms oh zo verschillend van invulling: prachtig. En nu de verandering met de Vieringen 

Velerlei. Ik hoop echt dat het ons op deze manier lukt nog heel lang een mooie, liefdevolle, 

sprankelende gemeenschap te blijven, die liefst steeds nieuwe mensen ook boeit en inspireert.  

Ik ben dankbaar dat ik hier deel van uit mag maken.  

Els Maas 

 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
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Kiezelsteentjes 

Koud he!? 

Heeft er iemand nog warme herenkleding over? De Huiskamer 

is dringend op zoek naar herenkleding maat medium/ large. Denk aan 

warme jassen, regenkleding, handschoenen en spijker en/of 

trainingsbroeken, truien en vesten. Uiteraard schoon en niet kapot. Afgeven kan van ma t/m vr bij 

de Huiskamer voor Vluchtelingen, Lichtstraat 376 in Eindhoven. Vanaf 08 tot 17 uur. De koffie staat 

klaar! 

Sjef Ernes 

Kascommissielid gezocht 

 

Vorig jaar hebben Mirjam Kleinveld en Eugen de Mol de financiële boeken van De Kapel 
gecontroleerd. Mirjam zal dit jaar weer in de kascommissie zitten en we zijn dus op zoek naar 
iemand die 2 jaar in deze commissie wil zitten. 
Je hoeft geen boekhoudkundige kennis te hebben en het kost 1 avond of middag om samen met de 
penningmeester de financiën te bekijken.  
Aanmelden of meer informatie bij dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl . 

  

Nieuws van Goede Doelen 

Besteding collectegelden 2023. 

Zoals vaste bezoekers van De Kapel weten doneren we onze jaarlijkse collecteopbrengsten aan de Huiskamer 

en aan Vluchtelingen in de Knel. Naast het mandje dat ‘s zondags rondgaat, komt er wekelijks ook heel wat 

geld binnen via de QR-code.  

We hebben beide organisaties weer gevraagd om dit jaar iets te komen vertellen over hun werkzaamheden. 

Beide reageerden dankbaar voor de gift en we gaan dit jaar zeker iets van hen horen in een viering. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kapel-eindhoven.nl/
mailto:dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl

