
ZIEKENZALVING TEMIDDEN VAN DE GEMEENSCHAP   

tijdens de viering van zondag 4 februari 9.30u    

 

Geruime tijd geleden vertelde één van onze 

kerkbezoekers, Eugène Buijs, mij dat hij ongeneeslijk 

ziek was en of het mogelijk zou zijn te zijner tijd de 

ziekenzalving te ontvangen temidden van de 

geloofsgemeenschap. Hij had dat elders al eens op 

deze manier meegemaakt en was daar van onder de 

indruk geraakt. Eugène is ondertussen, zoals dat heet, 

uitbehandeld en wil niet geruisloos uit ons midden 

verdwijnen, of wachten met de zalving tot hij 

stervende en niet meer bij machte is.  

 

 

Hij heeft gelijk: vroeger sprak men van 'het sacrament  der stervenden', maar 

oorspronkelijk is de zalving een gemeenschapssacrament van christenen voor 

christenen, indachtig het woord van Jacobus: 'en bidt voor elkaar opdat je 

genezing mag vinden (Jacobus 5, 16) 'Genezing' in de zin van bemoediging voor 

deze (laatste) levensfase. Voor Eugène is de zalving geen sacrament van de 

stervende, maar een markering van zijn laatste levensfase met de intentie dat 

de Geest mag voltooien wat Zij met hem ooit begonnen is.  

Eugène Buijs is lid van het koor en in het afgelopen jaar schreef hij twee 

artikelen in de Kerkkrant: in nummer 5 van 30 juli: 'Hij leeft' en in nummer 1 van 

3 december: 'Heeft de Kerk nog toekomst'.  

Joost Koopmans OSA 
 


