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Pater Johan Martens Kinshasa
Mutoto draagt bij in de 
kosten voor het bouwen van een 
onderkomen voor kinderen.
lees verder pagina 1
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Varkensstalproject
Het centrum Bakanja
Bakanja maakt deel uit van ...
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Steun Mutoto.nl
Mocht u de kerstkaarten 
nog niet in huis hebben dit jaar, 
kijk dan of de kaarten van Mutoto 
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Herinneringen aan 
pater Sjaak Swinnen
Twee prachtige dagen Kasungami
met mooie herinneringen aan 
pater Sjaak Swinnen.
lees verder pagina 4
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De activiteiten van Johan 
Martens en zijn rechterhand 
Marceline, in Kinshasa vallen 
onder de ngo SIAFE. Zij bieden 
kinderen de kans op een 
familiale opvoeding en een 
degelijke schoolse vorming. Ook 
leren zij hun vaardigheden aan 
om in de toekomst voor zichzelf 
te kunnen zorgen.

Momenteel wordt, met financiële 
hulp van de ambassade van Japan, 
een onderkomen gebouwd.  
De kosten voor een omheining en 
een bezinkput voor het sanitair 
zijn nog zo’n $ 10.000,00. Deze 
kosten worden gedeeltelijk 
gefinancierd door de Stichting 
Salvatoriaanse Hulpaktie, de 
congregatie paters van Scheut) en 
ook Mutoto.nl. 

Ze missen nog een substantieel 
bedrag en wij hopen dat we daar 
ook nog in kunnen voorzien.
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DE ACTIVITEITEN VAN 
PATER JOHAN MARTENS

Beste donateurs en 
vrienden van Mutoto,

Het jaar 2023 loopt ten einde.  
We kijken terug op een jaar 
waarin we op afstand hebben 
bijgedragen aan projecten, 
die geïnitieerd zijn door 
onze partners in Congo: de 
broeders en paters. Zij zorgen 
voor de continuïteit en dat 
de financiële bijdragen op de 
juiste plaats besteed worden.

Van een van hen hebben we het 
afgelopen jaar helaas afscheid 
moeten nemen. Pater Sjaak 
Swinnen is op 23 oktober 2023 
in Bonheiden (B) overleden. 
Hij was 87 jaar en is enkele
jaren geleden om gezond-
heidsredenen terug naar België 
gekomen. In deze nieuwsbrief 
delen wij onze ervaringen met 
hem. De afgelopen 27 jaar  was
hij verantwoordelijk als pastoor 
voor vier parochies. Daarnaast 
was hij directeur, econoom, 
bouwheer, molenaar, lasser, 
en schrijnwerker.
Gelukkig zijn er nog meerdere 
partners waarop wij verder 
kunnen bouwen. Deze 
nieuwsbrief staat vol met 
informatie over lopende zaken 
en nieuwe projecten.

Wij wensen u allen fijne feest-
dagen in een goede gezondheid 
en de allerbeste wensen voor 
2024. Samen met u hopen wij 
ook in dat jaar in Congo het 
verschil te kunnen maken.

Rien van der Vleuten



Het centrum Bakanja
Bakanja maakt deel uit van 
een netwerk van 14 huizen, die 
samenwerken in de aanpak van 
het probleem straatkinderen in 
Lubumbashi. De slagzin van het 
netwerk is: “Van de straat naar 
de werkvloer”.  
Het netwerk biedt verschillende 
soorten van vormingen aan, 
en iedereen, zowel meisjes als 
jongens, kan zijn keuze maken. 
Ongeveer 800 jongeren volgen 
de cursussen in de verschillende 
huizen.

Het eerste huis is gevestigd in 
de stad en staat in direct contact 
met de jongeren in de straat. 
Straathoekwerkers trekken 
geregeld de straat op om in 
dialoog te gaan met hen.  
Zij sporen waar mogelijk de 
familie op en brengen de 
jongeren weer in contact met 
hun familie en indien mogelijk 
wordt de jongere weer in de 
familie geplaatst. Zij voor wie het 
niet mogelijk is in hun familie 
te integreren, die mogen naar 
de tweede stap in het netwerk, 
Bakanja Centrum. Daar is een 

opvang waar 60 jongeren voor een 
langdurig verblijf terecht kunnen. 
Bakanja Centrum is een 
basisschool met internaat voor 
kinderen die ooit op straat 
terechtkwamen om allerlei 
oorzaken. Op een bepaald 
moment hebben zij besloten 
in een vormingsprogramma 
te stappen. Ook al zijn het nog 
kinderen, we proberen ze zoveel 
mogelijk te stimuleren om 
uiteindelijk zelf de stap te zetten.  

Van de straat 
naar de werkvloer
 
Het is een basisschool maar eentje 
met verschillende opties. 

De eerste is het normaal leerplan 
van zes jaar voor kinderen waar 
de leeftijd ongeveer overeenkomt 
met dat type school. 

De tweede optie is een leerplan 
van 2 jaar voor jongeren, die al 
school gelopen hebben maar een 
lange onderbreking hebben en die 
proberen we bij te werken, opdat 
ze in de normale klassen kunnen 
invoegen. Over het algemeen zijn 

deze jongeren al wat ouder. 
Maar dat geeft geen problemen. 
En dan hebben we een derde 
optie, een alfabetische cyclus van 
2 jaar waar oudere jongeren leren 
rekenen, schrijven en lezen. 
 De meesten van deze cyclus 
stromen door naar het artisanaal 
centrum Magone waar ze een 
keuze hebben van 6 beroepen.
Het aantal kinderen dat we daar 
opvangen, draait rond de 200. 

Het artisanaal 
centrum Magone

De eerste groep bestaat uit een 
zestigtal die niet naar huis kunnen 
en die volledig door het centrum 
onderhouden worden met 
vorming, eten, kleding, medische 
verzorging, ontspanning enz.. 

De tweede groep zijn de jongeren 
die we naar huis gebracht hebben 
maar waar de ouders niet de 
middelen hebben om hun kind 
te laten studeren. Onderwijs is 
normaal gratis maar de scholen 
vinden allerlei redenen om toch 
geld binnen te rijven en dus is 
het onderwijs niet echt gratis. 
Sommigen zijn ook al te oud om in 
een normale school te beginnen. 

Onze school biedt dus kansen 
voor die jongeren. Die groep telt 
ongeveer 80 kinderen. En dan 
hebben we een 60-tal kinderen 
en jongeren die preventief komen 
studeren. Preventief omdat ze 
anders niet naar school kunnen 
gaan en dus het gevaar bestaat 
dat ze vroeg of laat op straat 
terechtkomen. Deze kinderen 
betalen 2 euro per maand omdat 
we een engagement van de 

ouders verwachten en hun 
verantwoordelijkheid niet 
ontvluchten.  We hebben ook een 
ziekenboeg  
met 20 bedden waar al onze 
jongeren verzorgd kunnen worden. 
Dat vraagt natuurlijk ook een 
investering in personeel. 
We hebben 25 mensen die hun best 
doen om de opvoeding in goede 
banen te leiden. Zo hebben we 
het onderwijzend personeel, het 
keukenpersoneel, een psycholoog, 
een sociale assistent, 2 verplegers, 
en 3 onderhoudswerkers.

Het Centrum draait volledig op 
giften! Eigenlijk zou het ministerie 
van Sociale Zaken ons moeten 
helpen op zijn minst om de lonen 
van het personeel te betalen. 

Tijdens de maand september is de 
coördinator van het netwerk nog 
in gesprek gegaan met de minister 
maar hij kreeg te horen dat ook 
zij op zoek zijn naar geld en hij 
kreeg te horen dat hun personeel al 
4 maanden op hun loon wacht. 

We moeten dus zelf op zoek gaan 
naar mensen van goede wil die ons 
willen steunen. Maar meer en meer 
proberen we ook lokale inkomsten 
te verwerven.

De lonen zijn één zaak maar er zijn 
ook de verschillende naschoolse 
activiteiten, sport en spel, de 
jeugdbewegingen enz.. Daarnaast 
ook nog, door de aard van het 
werk, een sociale assistent en een 
psychologe. Zij begeleiden ook nog 
de kinderen en de families, zodat 
de kinderen nog eventueel in hun 
familie kunnen integreren of op zijn 
minst op vakantie kunnen gaan.
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Het varkensstal project 
in het centrum van Bakanja



De actuele schooldirecteur heeft 
ook een dierenarts opleiding. 
Daarom dachten we dat het goed 
zou zijn daarvan te profiteren 
en een varkensstal te bouwen, 
die wat geld in het laatje kan 
brengen. En zo kan bijdragen 
in de kosten van het centrum.

De voordelen van dit project 
hebben een tweeledig doel:

•  Een bron van inkomsten als 
aanvulling op het kleine salaris 
van de leraren en de goede 
werking van onze school op 
administratief vlak, maar ook op 
de werkingskosten.

•  Een bron van eiwitten voor de 
jongeren omdat een deel van het 
vlees gebruikt zal worden om 
hen te voeden. 

Het is deze dubbelbestemming, 
die onze wens motiveerde om  
ons project aan u voor te stellen.

De prijs van de varkensstal is 
geschat op € 6300,–.
De productie wordt geschat op 
120 biggen per jaar. Een aantal 
van de biggen kan verkocht 
worden om de opleidingen te 
bekostigen en een ander deel kan 
verwerkt worden in het atelier 
van Magone, dat ook jongeren 
opleidt tot het verwerken van 
eigen producten. Zij maken nu al 
vegetarische worsten op basis van 
maïs en aardnoten.

Kan Mutoto Nederland ons daar 
bij helpen? 

Genegen groeten, Eric Meert
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Varkensstal-project

fijne  feestdagen 
en een goed 2024

Namens alle medewerkers van Mutoto.nl

Schema van de bouw van de varkensstal

 www.mutoto.nl • www.omm.be
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Steun Mutoto

Mocht u de kerstkaarten nog niet in huis 
hebben voor dit jaar, dan willen we u 
een paar kaarten van Mutoto laten zien. 
Prachtige kerstkaarten met aquarellen 
van een kunstenaar uit Lubumbashi.

Het zijn dubbele A6 kaarten op briefkaart 
formaat, met bijbehorende enveloppen.
In het toaal zijn er 4 verschillende sets. 
De prijs is € 5,– per set met daarin 
6 verschillende kaarten.

Ga zeker ook even kijken op de website 
van mutoto.nl. Daar staan alle kaarten 
overzichtelijk bij elkaar.
www.mutoto.nl/steun-mutoto 
en dan onder het kopje ‘kerstkaarten’.

Ook kunt u ons steunen met de aankoop van 
een verjaardagskalender of ansichtkaarten.

Stichting Mutoto.nl is door de Belastingdienst 
aangemerkt als een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Een periodieke gift aan een ANBI is altijd 
geheel aftrekbaar voor de belasting.
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Stichting Mutoto.nl

info@mutoto.nl

www.mutoto.nl

Burg. Swachtenstraat 16

5527 MA Hapert

Telefoon 0497-382289
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De nieuwsbrief digitaal 

ontvangen? Geef dan uw 

mailadres door via: 

info@mutoto.nl

De kosten voor het maken van de 

nieuwsbrief worden gedragen door

Podopraktijk De Kempen | Hapert

Uzazi.nl | Bladel  

GerdySign | Sint-Oedenrode
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Als vrienden van stichting 
Mutoto.nl zijn wij, Martijn & 
Gerdy, samen verantwoordelijk 
voor de grafische vormgeving 
van de stichting, de website en 
het samenstellen en op opmaken 
van de nieuwsbrieven. 
Onze allereerste kennismaking 
met pater Sjaak Swinnen was 
op maandag 1 augustus in 
2016 tijdens onze reis in Congo 
(Kinshasa en Lubumbashi). 

We vertrokken die dag met 
z’n vijven, ieder achterop 
een brommer, de groep was 
namelijk te groot om in een 
auto te passen. Via drukke en 
hobbelige zandpaden gingen 
we op weg naar Kasungami, 
de plaats waar broeder Sjaak 
Swinnen (Beek Limburg) 
en Pater Louis van Dijk 
(Wuustwezel) hun parochie 
hebben. 

Op weg naar 
Kasungami
Terwijl mijn medereizigers 
heel ontspannen achterop de 
brommers zaten zweette ik 
(Gerdy) peentjes, en jeetje wat 
duurt zo’n rit dan lang. Voor we 
vertrokken had ik de bestuurder 
van de brommer nog gevraagd 
om heel zachtjes te rijden, toch 
moest ik hem voor mijn gevoel 
heel stevig omarmen.
Eenmaal aangekomen in 
Kasungami werden we hartelijk 
ontvangen en kregen we 
een rondleiding in hun leef-, 
werkgemeenschap en ‘zijn’ kerk.

Na de rondleiding werden 
we uitgenodigd om te blijven 
eten. Op het menu stond 
tomatensoep en zelf gebakken 
friet. Ik mocht, als vrouw 
zijnde natuurlijk, samen met 
Sjaak de keuken in om de 
maaltijd te bereiden. De friet 
werd gebakken in de ‘garage’, 
waar ook nog hun auto stond, 
anders stonk het in de rest van 
het huis. We hebben heerlijk 
gegeten en daarna mocht ik 
samen met hem natuurlijk de 
afwas nog doen.

Stiltekamer
We mochten ook even kijken in 
een ruimte die ze de stiltekamer 
noemen. Een ruimte waar 
een enorme rust vanuit ging, 
perfect voor wie zich terug 
wilde trekken voor bezinning en 
gebed.
Voor de volgende dag werden 
we uitgenodigd om een H.mis 
bij te wonen in de kerk. En 
wat voor mis was het; eentje 
die vier uur heeft geduurd. 
Een stampvolle kerk met veel 
muziek, zang en dans.

De bisschop en een 
gouverneur van Katanga 
waren aanwezig. De inwoners 
van de gemeenschap boden 
geschenken aan. Enveloppen 
met geld werden door de 
bisschop zelf verzameld, maar 
er was meer: zakken meel, olie, 
kippen en geiten, van alles 
kwam in de kerk voorbij. De 
kerkgangers waren prachtig 
uitgedost, er heerste een 
feeststemming, maar ook 
buiten de kerk hadden veel 
mensen zich verzameld om 
mee te vieren.

En na afloop stonden (helaas) 
de brommers weer klaar.

Twee prachtige dagen met mooie 
 herinneringen aan pater Sjaak.

Martijn & Gerdy

Onze 
herinnering

aan pater 
Sjaak


