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Wie zouden we zijn als we niet waren gevormd door onze ouders, onze 

leraren, de geliefden die ons zijn voorgegaan? Je hebt veel aan hen te 

danken. 

En omdat we deel uitmaken van een grotere gemeenschap wereldwijd 

kunnen wij ons ook optrekken aan voorbeeldfiguren zoals Augustinus en 

Franciscus, Mandela en Martin Luther King, om er maar een paar te 

noemen. 

‘Wij staan op de schouders van de reuzen die ons voorgingen, grote en 

kleine reuzen’, zo is de uitdrukking. Laten we hen op deze feestdag grote 

en kleine heiligen noemen. Het besef dat we op die schouders mogen 

staan helpt ons om kleinheid en grootsheid zien, de hoogtes en dieptes 

van het leven. Zo is ons leven gebouwd op andere levens, op ups en 

downs. 

Samen vormen we, geslaagde mensen én brekebenen, de gemeenschap 

van de heiligen, omdat dé Heilige het niet laten kan van ons te houden. 

We zijn toch het maaksel van zijn handen!  

De lezingen die we zojuist hoorden gaan over de universele waarden die al 

deze grote en kleine heiligen vertegenwoordigen. Zoals degenen die hier 

op aarde door een hel zijn gegaan, die het leven met zijn ontberingen en 

verscheurende conflicten hebben gekend. Ze zijn door de zee héén 

getrokken. 

En in het Evangelie kijkt Jezus een grote menigte aan: gewone mensen, 

nieuwsgierig – belust op sensatie – ploeteraars voor hun dagelijks brood, 

met veel onzekerheden.  

Toch gastvrij en goed voor een ander, net als wij op zoek naar een beetje 

geluk. Jezus kijkt hen aan, en in hen kijkt hij ook ons aan, en ziet in al die 

mensen, in jou en mij, iets van een rijke bron, ieder op zijn eigen manier. 

Hij ziet onze bewogenheid en raakbaarheid. Hij ziet in al die mensen, toen 

en nu iets puurs, een verlangen naar heelheid, heiligheid. En dan stamelt 

hij die beroemde woorden: “op de goede weg jij – en jij – en op de goede 

weg ook jij!” Acht zaligsprekingen, als een litanie van aan elkaar geregen 

gelukwensen. 

Dit is de dag waarop wij uitdrukkelijk diegenen aanwezig stellen in wiens 

voetspoor wij verder trekken; ze zijn in ons midden! 


