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Overzicht programma Bezinning en Spiritualiteit 2023-2024 
 

De Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft  een uitgebreid 

programma voor hen die zich willen verdiepen in christelijke 

spiritualiteit. Alle activiteiten, behalve de wandelingen en  meditatie, 

vinden plaats op het Glorieuxpark te Eindhoven. 

 

1. Lezingen  

18 okt    woensdag    Frank Bosman:       God is er al! 

8 nov     woensdag    Ingrid van Neer:      Het leven van Augustinus en  

                                                 de fresco’s van de  Kerk van San Gimignano 

13dec    woensdag    Ingrid van Neer:     Van Bezieling naar Augustijnse  

                                                                                                    Spiritualiteit 

10 jan    woensdag    Gyula Orbán:           De orthodoxe kerk en Oekraïne 

7 feb      woensdag     Jeroen de Wit:       Muziek tussen hemel en aarde  

6 ma      woensdag     Dirk van der Glind: Waag te sterven, Christendom,  

                                                                               en geloof in je opstanding 

3 apr     donderdag    Kees Maas:             Retourtje Emmaus 

 

2. Cursussen 

Gesprekstafel                     Ari van der Zon.  ( 8 x di middag) 

Cursus Mystieke teksten.   Leon Teubner          ( 8 x do middag) 

Levenslessen          Dolf van der Linden   ( 8 x di middag) 

Vrouw en Geloof                Wies Kleene                ( 8 x di middag) 

3. Filmclub   

7 keer  op de  3e woensdagavond van de maand 

4. Elders 

Op Pelgrimspad:      Stiltewandeling    Kerkcentrum Tongelre 

Christelijke meditatie:   Kapel van Kronehoef,  Kloosterdreef 
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We gaan weer starten voor de 28e keer 

In 1995 zijn we ontstaan vanuit de Binnenstadsparochie,  

het samenwerkingsverband van de Catharinakerk en de Paterskerk.  

 

We waren te gast in de Groene Zaal van Mariënhage waar wij naartoe 

verhuisd zijn vanuit de Catharinakerk. De gastvrijheid in de Groene Zaal 

was optimaal om onze activiteiten aan te bieden.   

Na 15 jaar moesten we weer elders onderdak zoeken omdat de 

Paterskerk werd gesloten.   Na deze sluiting  hebben we gedurende 

drie jaar  gebruik mogen maken van het fraaie St. Antonius kerkje aan 

de Fazantlaan. 

En nu starten we voor het vierde jaar op het verzorgingspark Glorieux 

waar de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven reeds een 

zevental  jaren een mooi onderkomen heeft gevonden.  

De lezingen zullen plaats vinden in de Kapel op het Glorieuxpark.  

De cursussen worden gegeven in de Vincentiuszaal, in het Broederhuis.  

En de filmclub maakt gebruik van de prachtige bibliotheek van het 

gebouw Terhaghe  
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Routebeschrijving naar Bezinning op de Burgh. 

Adres:  Glorieuxpark Eindhoven  

Geldropseweg 170 

5613LN Eindhoven 

Openbaar vervoer: Neem vanaf Centraal Station Eindhoven bus 320 of 

24 richting Helmond en stap uit bij halte St. Josephburgh. (4x per uur) 

 

 

Lezingen  in de Kapel van Glorieux   Glorieuxlaan 2 

Cursussen  in de Vincentiuszaal  van het Broederhuis   

                                                                gebouw Depoorter   Glorieuxlaan 4 

Filmclub  in de bibliotheek van  gebouw Terhaghe   Glorieuxlaan 38 
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1.  LEZINGEN 

Plaats: Kapel van Glorieux   Glorieuxlaan 2 

De lezingen zijn gratis en vrij toegankelijk 
 

Woensdag 18 oktober om 15.00 uur 
 

Frank Bosman:   God is er al!  
Het geloof lijkt een beetje een verloren zaak, zo aan het begin van de 
21e eeuw.  
Kerken worden gesloten, priesters treden uit, gelovigen blijven weg en 
de overgrote rest van de wereld kan 't geen zier schelen.  

Voor de paar gelovigen die overblijven 
is het een zwaar gelach: is het nog wel 
zinvol, is het nog wel ergens voor? Is 
God nog te vinden in deze wereld? 
 
Ja, zegt de bekende cultuurtheoloog 
Frank G. Bosman. Op 18 oktober vertelt 
hij zijn verhaal over God zoeken en 
vinden in onze seculiere samenleving; 
over hoe je ‘van de kerk’ en ‘van 
Christus’ kan zijn in een wereld die 
onverschillig lijkt.      
 
 

 

 Frank Gerardus Bosman  (Leidschendam, 3 november 1978) is een 
Nederlandse cultuurtheoloog verbonden aan de Faculteit Katholieke 
Theologie van de Tilburg University. Hij bestudeert en analyseert de 
cultuur van de laat-moderne samenleving met specifieke belangstelling 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1978
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theoloog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg_University
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voor de expliciete en impliciete religieuze en levensbeschouwelijke 
elementen hierin. 

Van 1998 tot 2004 studeerde Bosman katholieke theologie met focus 
op moderne ecclesiologie en huwelijksrecht. In mei 2011 werd Bosman 
tijdens de eerste Nacht van de Theologie uitgeroepen tot Theoloog van 
het Jaar.[  In 2014 promoveerde hij op een proefschrift over Hugo 
Ball met als promotor Paul van Geest. Tot half 2015 werkte Bosman als 
programmacoördinator bij LUCE/Centrum voor Religieuze 
Communicatie van de Tilburg School of Catholic Theology.  

 
Woensdag 8 november  om 15.00 uur 
 

Ingrid van Neer:  Het kleurrijke leven van Augustinus 

De fresco's in de Sant' Agostino in San Gimignano 

 

Deze presentatie belicht de levensloop van Augustinus aan de hand 

van de indrukwekkende frescocylus geschilderd door Benozzo Gozzoli 

uit de 15de eeuw. In de zomermaanden bewonderen dagelijks 

honderden toeristen dit prachtige 'stripverhaal' van Augustinus. 

De intelligente jonge Augustinus zoekt naar wegen voor een zinvol en 

gelukkig leven. Beïnvloed door o.a. de Griekse filosofie zoekt hij naar 

echte kennis, waarheid, wijsheid. Pas op zijn 32ste, inmiddels 

intellectueel overtuigd dat God de bron van alle wijsheid is, laat hij zich 

dopen. Na zijn doop groeit Augustinus uit tot de belangrijkste 

kerkvader van het westerse christendom. 

In deze diapresentatie, anders dan bij de tekst Iconografie op de 

website, ligt de nadruk op de ontwikkeling van Augustinus en zijn 

betekenis voor ons. De presentatie is zeer geschikt voor een eerste 

kennismaking. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecclesiologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nacht_van_de_Theologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frank_Bosman#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Geest
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Ingrid van Neer-Bruggink (1960) werkt met ingang van januari 2023 
als coördinator familiepastoraat in de H. Lambertusparochie Helmond. 
Ze heeft klassieke talen gestudeerd, was ruim 7 jaar docent en daarna 
tot 2022 werkzaam op het Augustijns Instituut Eindhoven/Utrecht als 
bibliothecaris, projectleider, en contactpersoon voor Augustinus en 
Augustijnse spiritualiteit.  Van 2014-2019  als hoofdredacteur van 
Augustijns Forum. 
Ze geeft regelmatig kunsthistorische presentaties over de spiritualiteit 
van Augustinus en de Orde der Augustijnen. Als lekenaugustijn is Ingrid 
van Neer verbonden aan de Orde de Augustijnen. 
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Woensdag 13 december  om 15.00 uur 
 

Ingrid van Neer: Van Bezieling naar Augustijnse Spiritualiteit 
 
Bezieling is wat ons ten diepste motiveert, waarin we ten diepste 

geloven. Het is God die ons bezielt. 

Bij bezieling en spiritualiteit gaat het om inwerking, doorwerking en 

uitwerking. Ons geloof, onze christelijke spiritualiteit is een 

relatiegebeuren met God.  

En wat is dan augustijnse spiritualiteit? Wat beweegt me om zo bezig 

te zijn met Augustinus en augustijnse spiritualiteit? Ik had geen 

onrustig hart zoals Augustinus, ik was geen zinzoeker. Door mijn baan 

als bibliothecaris (vanaf 1995) op het Augustijns Instituut kwam ik in 

contact met de augustijnen. Ik raakte geïnteresseerd in het leven van 

Augustinus, in de Regel van Augustinus en in de augustijnse 

spiritualiteit.  

De spiritualiteit van Augustinus en de augustijnen sluit zelfs heel goed 

aan op deze tijdgeest waarin persoonlijke beleving zo belangrijk is. 

In deze bijeenkomst wordt een lijn getrokken vanuit bezieling naar 

spiritualiteit. Vervolgens wordt in grote lijnen aangegeven wat 

karakteristiek is aan augustijnse spiritualiteit. 
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Woensdag 10 januari 2024  om 15.00 uur 
 

Dr. Gyula Orbán:   De orthodoxe kerk en Oekraïne 

 

In de lezing “De orthodoxe kerk en Oekraïne” gaat  dr. Gyula Orbán 

kort in op de kerstening van het land, vervolgens op de verschillen 

tussen de orthodoxe en katholieke kerk. Kern van het verhaal is een 

korte beschouwing van de gevolgen van het communisme: de 

gevolgen van de Russische inval, de rol van Poetin en van Zelensky  

in de kwestie van de orthodoxe kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. J. G. Orbán de Lengyelfalva  
is geboren in 1942 in Transylvanië 
(toen een autonome deel van 
Hongarije, nu bij Roemenië).  
In november 1956, na vele jaren 
van vervolging, gevlucht en via 

Oostenrijk in Nederland terechtgekomen. Na gymnasium eerst studie 
medicijnen en ten slotte geschiedenis. In 1994 gepromoveerd op 
kerkelijke minderheden in Midden Europa, waarna bijzonder 
hoogleraar aan de katholieke universiteit te Budapest.  
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Woensdag 7 februari 2024  om 15.00 uur 

 

Jeroen de Wit:      Muziek tussen hemel en aarde 

                                   Lezing met muziekvoorbeelden 

Er is meer tussen hemel en aarde. Dat klinkt misschien als een cliché.  

Maar terwijl de kerken leeglopen, bespeuren we in de samenleving 

een enorme hang naar het spirituele. En welke kunstvorm geeft daar, 

meer dan kunst of literatuur, een antwoord op?  

In het najaar organiseert Radio Klassiek jaarlijkse de Top 400.  

Iedereen kan in deze verkiezing zijn voorkeur aangeven voor een 

muziekwerk. Wanneer je de motivatie beluistert van de deelnemers, 

dan liggen die 10 tegen 1 op het religieuze vlak.  

Muziek drukt onzegbare gevoelens en emoties uit.  

We herkennen het ook in de muziekkeuze in het crematorium. Een 

popsong, een Ave Maria, een levenslied, een symfonie of een 

carnavalsschlager: ze laten horen wat mensen beweegt in het 

ongrijpbare gebied tussen hemel en aarde.  

Dat roept dan wel de vraag op, of dit allemaal religieuze muziek is. 

 

 

Theoloog Drs. Jeroen de Wit   was pastoraal werker en docent liturgie 
en kerkmuziek en bestuurslid van de Sint-Gregoriusvereniging  
(de beleidsinstantie voor de muziek in de R.K. kerk). Daarnaast was hij 
organisator van cultureel-religieuze programma’s in de 
redemptoristenkloosters in Roermond en Wittem.  
Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan. Momenteel is hij 
cantor van de Oud-Katholieke parochie Maria Magdalena in 
Eindhoven. 
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Woensdag 6 maart  om 15.00 uur 

 

Dirk van de Glind:  Waag te sterven, Christendom, 

                                   en geloof in je opstanding. 
 

Christelijk geloven bevindt zich op een breuklijn tussen wat 

onherroepelijk voorbij is en wat meer dan ooit nodig is. 

Door het cultiveren van onvermogen en afhankelijkheid komen 

gelovigen niet in hun kracht te staan. Door alsmaar weer te wijzen op 

gehoorzaamheid aan een Goddelijke autoriteit worden mensen niet 

aangemoedigd zichzelf te verstaan en 

waarderen, maar eerder te wantrouwen 

en minachten. Door de aarde te 

benaderen als een slechts tijdelijke 

verblijfplaats wordt een gevoel van niet 

thuis zijn in het eigen lijf en in de wereld 

gevoed.  

Wil het Christendom relevant zijn voor 

het menselijk bestaan en wil het 

bijdragen aan een gezond gevoel van 

eigenwaarde, aan vrede en aan het 

herstel en het voortbestaan van onze 

planeet, dan zullen bakens drastisch 

verzet moeten worden. 

 Dirk van de Glind:   In mijn vroege jeugd werd er niet gezocht naar de 

waarheid. Dat was ook niet nodig, want het was volkomen duidelijk 

wat de waarheid was. Ik hoorde haar iedere zondag verkondigen in de 

kerk.  Op de ‘School met den Bijbel’ werd geleefd en gewerkt vanuit 

dezelfde Gereformeerde waarheid.  
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En ook thuis werd het ‘Algemeen en onbetwijfeld Christelijke geloof’ 

niet ter discussie gesteld.  

Dat gaf richting aan het leven en een prettig gevoel van veiligheid.  

Toen ik theologie ging studeren, hoopte ik antwoorden te krijgen op 

mijn vragen en de veiligheid van het oude wereldbeeld terug te vinden. 

Maar ik kwam van een koude kermis thuis. De vragen waar ik mee 

worstelde werden niet beantwoord maar aangescherpt. M’n 

existentiële twijfel werd niet bezworen maar versterkt en verdiept. 

Misschien had ik zelf wel om extra moeilijkheden gevraagd door te 

kiezen voor een oecumenische opleiding die immers niet uit kan gaan 

van het patent op de waarheid.  

Achteraf ben ik blij dat die geloofscrisis me niet bespaard is gebleven 

en ik herken me in de woorden van Søren Kierkegaard (1813-1855): 

‘Twijfelen betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet twijfelen 

betekent voor altijd het houvast verliezen.’   Het oude houvast is niet 

hersteld en er is geen nieuw voor in de plaats gekomen, tenminste niet 

in de zin van onomstotelijke waarheden of dogma’s waar ik me aan 

vast zou willen klampen.   

Ik heb er vanaf gezien predikant te worden omdat ik dan nog maar 

weinig kans zou hebben van het eigen christelijke erf af te komen.  

Als docent Levensbeschouwelijke Vorming heb ik jarenlang de kans 

gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest. Het 

heeft me enorm verrijkt. Niets van wat ik schrijf of beweer heb ik dan 

ook zelf bedacht.  

Ik ben het jongetje dat aan het strand verheugd zijn schelpen raapt. Ik 

leg ze in een volgorde die me bekoort en laat m’n verzamelingen zien: 

‘Kijk eens hoe mooi..!’ Zo schrijf ik mijn boeken en probeer ik mensen te 

verbinden in wat goed is en gelukkig maakt. 
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Donderdag 3 april  om 15.00 uur 

 

Kees Maas:    Retourtje Emmaus  (Lucas 24) 

 

Toen ze zo met elkaar aan het praten waren, kwam er iemand aan, 

Jezus zelf, en hij liep met hen mee. 

Kees Maas , missionaris van Steyl, is bezield geraakt door het verhaal 

van de Emmausgangers (Lucas 24, 13 – 15). 

Hij raakte gefascineerd door de kern 

van dit verhaal.: het samen op weg 

gaan. Het is geen stoffig verhaal van 

lang geleden, maar het gaat over ons 

eigen leven, anno 2023. 

Het verhaal laat zien, wat wij in ons 

eigen leven meemaken aan vreugde, 

ontgoocheling, ontmoeting, luisteren 

en beluisterd worden, ver van huis zijn 

en weer thuis komen.  

En als we daar met verwonderde ogen 

naar kijken, mag die Man van Nazareth 

daar een plaats in hebben. 

 

Hij gaat  - vaak ongemerkt - met ons mee. Die ontdekking kan een 

aparte glans aan ons leven geven. In deze presentatie gaan we samen 

kijken naar een 90-tal afbeeldingen van over de hele wereld en laten 

we ons inspireren door enkele teksten, die er toe doen. 

 

Alles bij elkaar een boeiend gebeuren, waar al velen zich door hebben 

laten inspireren.  
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2.  CURSUSSEN  

Plaats: Vincentiuszaal Broederhuis Glorieuxlaan 4 

 

a.  Gesprekstafel   onder leiding van:  Ari van der Zon  
 

Dinsdagmiddag  15.00-16.30 uur 

2023:  17 okt, 21 nov, 19 dec,  

2024:  16 jan, 20 feb, 19 ma, 16 apr, 21 mei 

 

Wie dit leest, is een mens.  

Het lijkt een dooddoener, want in een wereld vol dingen en andere 

levende wezens weten we één ding zeker: dat we mensen zijn. Maar 

deze simpele vaststelling roept tegelijk een hoop vragen en problemen 

op. Wat is eigenlijk een mens? En wat betekent het precies om mens 

te zijn? 

Over deze vragen heeft men in de filosofie, de levensbeschouwing en 

de theologie al eeuwenlang nagedacht en nog hebben we geen 

definitieve antwoorden, ook al presenteren sommigen zich wel als 

zodanig.  

We hebben  echter wel allemaal ervaring met allerlei aspecten van het 

leven. Vanuit die ervaring kunnen we met elkaar rond de tafel gaan 

zitten om van elkaar te leren. Tijdens deze tafelgesprekken  komen er 

dan vanzelf ook wel antwoorden ter sprake vanuit levensbeschouwing, 

filosofie en theologie rond de thematiek van het mens zijn.Verwacht 

echter geen definitieve antwoorden. Wat je wel mag verwachten:  

wijzer worden in het niet-weten.   
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Leiding en Informatie:  Ari van der Zon  tel. 06 53582073  

Kosten complete cursus:  € 10 contant of over te maken op 

rekeningnummer: NL27 INGB 0007 526249 ten name van Stg. 

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven  o. v. v. naam deelnemer 

en cursus. 

b.  Leon Teubner:   Mystieke teksten 

 

Donderdagmiddag  13.30 – 15.30 uur 

2023:  14 sep, 12 okt, 9 nov, 14 dec 

2024:  11 jan, 8 feb, 14 ma en 11 april 

 

Wanneer wij op zoek zijn naar God of plotseling door zijn aanwezigheid 

en aanraking worden verrast, vragen we ons af welke weg wij moeten 

volgen. Is er wel een weg? God blijkt niet wat wij dachten en de weg 

naar hem toe is ongebaand. Voor allerlei Godzoekers heeft de Spaanse 

mysticus Jan van het Kruis op een klein velletje papier het doel van de 

tocht – de alomvattende Godsliefde – en de weg erheen uitgetekend. 

Met enkele kernwoorden, korte teksten en lijnen schetst hij ons de 

geestelijke weg. We gaan deze schets verkennen met het oog op onze 

eigen geestelijke weg en de ervaringen die wij daarop hebben 

opgedaan. 

 

Leiding: Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut, 

Nijmegen. Dit instituut is het onderzoekscentrum voor spiritualiteit en 

mystiek van de Radboud Universiteit.  Kosten:  € 50 contant of over te 

maken op rekeningnummer:  NL27 INGB 0007 526249 ten name van 

Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven   

o. v. v. naam deelnemer en cursus.  
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c.  Levenslessen   onder leiding van:  Dolf van der Linden 
Dinsdagmiddag  15.00-16.30 uur 

2023:  3 okt, 7 nov, 5 dec 

2024:  2 jan, 6 feb, 5 mrt ,2 apr, 7 mei 

 

Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet. 

In het boek ‘Levenslessen’ grijpt Nikolaas Sintobin terug op oude 

wijsheden om het leven in bloei te zetten. Sintobin doet dat aan de 

hand van twintig uit het leven gegrepen levenslessen: geduld, twijfel, 

vertrouwen, danken, stilte, trots, veerkracht, liefde, vrijheid en meer.  

 

Het leven is een goed verpakt 

geschenk. De kunst is steeds dieper 

door te dringen in de eindeloze 

mogelijkheden die het biedt. Deze 

verrassende wijsheid is een 

betrouwbare richtingwijzer naar een 

vreugdevol leven.  

Elke levensles in dit boek opent 

vensters en deuren om de schoonheid 

van het leven verder te verkennen. 

Iedere levensles bevat een prachtige 

illustratie van Charlotte Schrameijer. 

 

Leiding en informatie : Dolf van der Linden 

Kosten complete cursus:  € 10 contant of over te maken op 

rekeningnummer: NL27 INGB 0007 526249 ten name van  

Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven   

o. v. v. naam deelnemer en cursus.



19 
 

d.  Vrouw en Geloof  onder leiding van:  Wies  Kleene 

 

Een keer per maand op de derde donderdag,  ’s middags, komen we met 

een groep vrouwen bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen 

op het gebied van levensbeschouwing en samenleving. 

 

We gaan dit seizoen het boek: “Verlangen als antwoord” lezen,  

met als ondertitel : “Mijn weg met de Dominicaanse traditie”.  

We bespreken op iedere bijeenkomst een hoofdstuk, dat ieder van 

tevoren heeft gelezen. 

 

Data: 

2023:  19 oktober,  

16 november, 21 december. 

2024:  18 januari, 15 februari, 

21 maart, 18 april, 16 mei 

 

Tijd en plaats: donderdag- 

middag  13.30u – 15.30 uur. 

Glorieuxpark, Geldropseweg 

170, 5613 LN Eindhoven. 

 

 

 

Contactpersoon:  

( tot 16 oktober)  Wies Kleene  

tel. 040-221 80 89 

e-mail:   w.kleene@planet.nl  
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3.  FILMCLUB 
Plaats: Bibliotheek van het gebouw Terhaghe Glorieuxlaan 8 

Elke derde woensdagavond van de maand 
 

We bekijken films die zowel  artistieke als levensbeschouwelijke 

diepgang hebben. Voorafgaand aan de films worden enkele thema’s 

aangegeven. Na afloop is er gelegenheid om samen in gesprek te gaan 

over de film. Meer info vindt u op onze website. 

De filmkeuze is onder voorbehoud.  

 

18  oktober  The Blue Caftan 

15  november   Supernova 

20  december  Godland 

17  januari 2024 Revoir Paris 

21  februari  Plus Que Jamais 

20  maart  The Quiet Girl  

17  april  l’Apparition 

 

De trailers van deze films zijn te vinden op Youtube. 

Tijd: 19.30  - 22.00 uur, afhankelijk van de filmduur. 

Let op: de poort van het Glorieuxpark is geopend van 19-19.30 uur. 

 

Kosten: € 7   inclusief koffie, thee en frisdrank. 

Contact: Jacques de Klerk:   jdeklerk1946@gmail.com   

tel:  06 50237483  
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4.  Elders  

a. Op Pelgrimspad   

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand:  14.00 - 16.30 uur  

 

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur 

Plaats: Kerkwijkcentrum Tongelre, ’t Hofke 153 AK Eindhoven  

( huis links naast de Martinuskerk). 

 

Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de 

geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden.  

In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Franciscus van 

Assisi  

Begeleiding: Theo v.d. Elzen, pastoraal theoloog. 

Kosten: eigen consumpties. 

Info/opgave:  Ruud Aalders:   apraalders@onsneteindhoven.nl   

040-2448611    of:  Theo v.d. Elzen:   elzen17@xs4all.nl 

 

b.  Christelijke meditatie 

Iedere maandagavond vanaf 2 oktober 2023.  
Tijd: 18.30 uur tot ongeveer 19.15 uur. 

Plaats: de kapel van Kronehoef op de Kloosterdreef  

Informatie en aanmelden:   Ellen Klute:    ellenklute@upcmail.nl 
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Werkgroep  Bezinning en Spiritualiteit   

 

Jacques de Klerk                                      jdeklerk1946@gmail.com 

Dolf van der Linden osa                  dolfvanderlinden58@gmail.com 

Helmy Pennarts                                                  helmyp@hotmail.com 

Br. Jan van der Steen                    br.janvandersteen@brsglorieux.nl 

Ari van der Zon                                             arivanderzon@gmail.com 

 

Eindhoven    september 2023      tel: 06 50237483 

 

 

 

Geloofsgemeenschap Augustinus heeft haar wekelijkse vieringen op 

zondag om  09.30 uur  met daarna gezamenlijk koffiedrinken. 

Plaats:  De Kapel van Glorieux  aan de Geldropseweg 170  Eindhoven 

Informatie:   www.augustinus-eindhoven.nl 


