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Elke zondag beluisteren en bezingen we hier het verhaal dat ons is 

doorverteld over een oude vriend.  

In hem zou aan het licht gekomen zijn hoe God bestaat: als een dienaar 

van mensen. In deze oude vriend, de jonge Jezus van Nazareth, is God 

naar ons afgedaald. Hij heeft het licht, dat vanaf den beginne in ieder van 

ons brandt, weer aangeblazen. Dat was en is nodig, want mensen deinzen 

vaak terug voor hun eigen innerlijk licht. 

“Wie ben  ik om mijn licht te laten stralen, om mijn talenten in te zetten 

voor een betere wereld, om te laten zien wat ik kan en waar ik voor ga? 

Zullen ze mij geen uitslover vinden, dit of dat van me denken? “ 

Hoe zei Nelson Mandela het ook weer bij zijn inaugurale rede in Zuid-

Afrika? Hij liet zich inspireren door een spiritueel leraar uit Amerika – 

Marianne Williamson – en zei: “Onze grootste angst is niet dat we 

onvolmaakt zijn, onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.  

Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.” 

We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, 

fantastisch? Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Jij bent een kind van 

God! 

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets 

verlichts aan, je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet 

onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als 

kinderen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te 

openbaren. Die is niet alleen maar in sommigen van ons, die is in 

iedereen. 

En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen 

toestemming om hetzelfde te doen… 

Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf 

anderen. 

Deze woorden sluiten wonderwel aan bij de woorden van het Evangelie 

om onder je korenmaat vandaan te komen en je licht te laten stralen voor 

allen die in huis zijn, om te beginnen hier op Glorieux, laten we samen het 

donker verjagen: het donker van afkeer, haat, geen zin hebben, 

‘ikkigheid’ dat ook in ons zit – en ons afstemmen op het licht in ons.  



Doe wat Jesaia zegt in de 1e lezing: deel je brood met wie honger lijdt, 

wees gastvrij voor mensen die een luisterend oor nodig hebben, kleineer 

iemand die anders is dan jij niet, hou op met kwaadspreken en haat 

zaaien en open je hart voor wie te kort komt. Loop niet vast in verouderde 

kerkstructuren en in een leer die ver van het leven afstaat. Laten we ons 

kleine geloof bij elkaar brengen in een viering, een gesprek, zodat 

geloofskracht kan groeien. 

Kom, mensen van Geloofsgemeenschap Augustinus en laat je licht zó 

stralen dat je ook het licht in anderen aanstoot!  

Dan zijn onze vieringen hier een uiting van het geloof, dat ondanks de 

gewelddadige wanklanken van onze tijd, harmonie en vrede het laatste 

woord zullen hebben. Dat het zo moge zijn … 


